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Artık unutsak diyorum... 


Utanç içindeyiz. Bir aydır sokağa çıkamıyoruz. 
Ocak ayı meğer ne kadar uzun bir aymış. 
Geceler çok uzun, gündüzler daha da uzunmuşl(!). 

62nd yerine 626h Golden Globe yazmışız, Laptopumuz kırılsaymış ama yazmışız işte. 
Meğer herkes böyle bir hata yapmamızı bekliyormuş. 

Marketteki çocuk bile sırıtarak “Abi yanlış yazmışsınız abi, ih değil nd” olacaktı. Fourth bak ıh? çıkıyor, second bak “nd” çıkıyor” demez mi, “Yanlış olmuş, öyle çıkıyor haklısın” diyerek alacaklarımı da alamadan uzaklaştım marketten. Memleketimiz tıh ve ind mevzusuna çok hakim. Hayır, kapağı en son ben görmesem ortalığı birbirine katacağım; ama kapağın son halini eve gönderdiler, ben de “olmuş” dedim. 
Yani sorumluluk bende sevgili izleyici. 
Rüyamda ortaokuldaki İngilizce öğretmenime de anlatmaya çalıştım, bata pardon “skandal şöyle ortaya çıkıyor: Sevgili tasarımcımız Ayhan yazı karakterini korumak için iki sene öncesinin logosunu ekranına çağırıyor ve 60'ı 62 yapıyor ama th kalıyor. 64 olsa hayatımız kurtulacak ama ne yazık ki 62th bir ay boyunca kapakta kalıyor ve azap günleri başlıyor. Görkem'de donuk bir ifade, Serdar ortalıkta yok, Ayhan 


SOUTH PARK TAKVİMİ HEDİYE 


çok sevimli. Skandalı dağıtımdan sonra farketmemizi de kendi çapında ayrı bir skandal olarak değerlendirebiliriz. 
İlk şaşkınlık döneminden sonra “durumu kurtarma toplantıları yaptık, ama ortaya atılan fikirler bizi dipsiz kuyularda bıraktı. 
İşte cingöz fikirlerden bazıları; 
“Abi biz bunu bilerek, mahsus yaptık okuyucunun dikkatini ölçtük diyelim.” 
“Kimse yemez oğlum “sistem değişti second artık secoth oldu” diye iddia etsek daha kolay.” 
“Biz İskoç aksanını kullanıyoruz desek, İskoçlar tıfh tıfh diye konuşuyor.” 
Bu diyalogların tamamını yazsam bir daha dergiyi de okumaz, CNBC-e'yi de izlemezsiniz diye korkuyorum. Neyse dostlar bundan sonra dergide yazım hatası olmayacak, bakın olayın bir de böyle iyi, öğretici ve düzeltici bir etkisi oldu. Dergimizin son okumasını bundan böyle ünlü tashih ustası Hasan Ali Atasoy yapacak. 
Sizlerin de rahatsız olup, sıcak bir tebessüm ve hoşgörüyle karşılaştığınız küçük sevimli hatalar da bu son skandalla beraber tarihe karışıyor. 
İddia ediyoruz bu dergide artık hata olmayacak. 
Hatta daha da ileri giderek hata bulana sürpriz ödüller vermeyi taahhüt ediyoruz. (Hasan Ali dostum aman taahhüt kelimesini kontrol et). 
Bedava abonelik, dizilerin promosyon ürünleri, sevdiğiniz yıldızlarla akşam yemeği gibi ilginç ve çekici ödüllerden söz ediyorum. 
Sizden tek ricam şu skandalı unutmanız, olmamış, yaşanmamış saymanız. 
Bir kez daha kamuoyu önünde sizden, marketteki arkadaştan ve İngilizce öğretmenimden özür diliyorum. 
Söz bir daha olmayacak. 
Esen kalın. 

C.A. 
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Merhabalar! 

....Şubat ayında başlayacak yeni dizi haberleri de beni çok heyecanlandırdı. 

CSI: NY'un oyuncu kadrosu en az ilk CSI: Crime Scene 
Investigation kadar başarılı olduğu için bölümleri keyifle seyrediyor insan. Ama takdir edersiniz ki izleyici olarak bana düşen görev de her zaman daha fazlasını istemek! 

O bakımdan, Ocak sayınızda izleyici köşesindeki 

bir cevap yazısında bahsettiğiniz Six Feet Under dizisini Türkiye'ye kazandırıp kazandırmayacağınızı sormak istyorum. Bunun gibi burada gösterilmesini sabırsızlıkla 


beklediğim iki dizi daha var: 
Alias ve bir NBC dizisi olan 
West Wing. Bu üç dizinin yayınlanma ihtimali hakkında beni bilgilendirebilirseniz çok sevinirim. 
Saygı ve sevgilerimle 

YASEMİN ERDEN 


Sevgili Yasemin, 

Siz isteyeceksiniz biz de yayınlayacağız. Aramızdaki işbölümü böyle ama her şeyi aynı anda istemeniz bazen bizi de kanalın kapasitesini de zorluyor. 

Önce iyi haber: Six Feet Under çok yakında CNBC-e ekranında olacak. Kötü haber, 
Alias'in yayın hakları bizde 


SIX FEET UNDER 


değil. West Wing'i de şimdilik düşünmüyoruz. Çünkü bütün kuşaklar dolu, ama üzülmeyin 
Eylül'de bir durum değerlendirmesi daha yaparız. 
Farkında olduğunuzu biliyorum ama bir kez daha hatırlatmak isterim, dünyada 
CNBC-e'nin örneği yok. 
Bu kadar iyi dizinin aynı kanalda buluşması görülmemiş bir örnek. Üstelik bazı dizileri yabancı arkadaşlarınız ancak şifreli kanallarda izleyebiliyor. 
Bu güzel bir durum ama yayın akışımızı da sorunlu bir hale getirebiliyor. O yüzden biraz seçici olmak zorundayız. 
Sevgiler. 

C.A. 
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Benim merak ettiğim bir konu var. Amerikalılar ne zamandan beri Türk atasözleri kullanıyorlar? Geçen perşembe Without a Trace'de 
"Ne ekersen onu biçersin","Su testisi su yolunda kırılır" gibi bize ait olan atasözleri geçti. 
Amerikan kültüründe hiç testi oldu mu ki kırılmasıyla ilgili cümle kursunlar. Bu yüzden merak ediyorum, sizin tercümanınızın dedesi mi çeviriyo dizileri??? Alakasız olacak ama merak ettiğim başka bir konu da 
The X Files dizisinin filmini 
5. sezonun sonunda yayınlamayı düşünüyor musunuz? 

faultless x©...com 


Sevgili Faultless, 

Bizim tercümanın dedesine gerek yok, çeviri servisinin 
başındaki Aziz Bey zaten 70 
yaşlarında sevimli tonton bir ihtiyar. Bazı ingilizce deyişlerin aynen Türkçe'ye çevrildiğinde anlamsız kaldığına inanıyor. 


Bundan sonra da dizi altyazılarında “Dimyat'a pirince giderken...”, “Ak 


akçe...” 
Niğde'ye” vb cümlelere 


*...sür eşeğini 


rastlayabilirsiniz, şaşırmayın. 
“ABD'de Niğde yok; onlar akçeye nickel diyor" filan diye sinirlenmeyin. 

X-Files sorunuza gelince, size film için söz veremiyoruz ama iyi bir haberimiz var: 13 Şubat 
Pazar, saat 20:00'de, X-Files'n normal yayımından hemen önce, Secrets of the X-Files adlı özel bölümü ekrana getiriyoruz. Bu özel serinin devamı, More Secrets of the X- 
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Files ve Taside the X-Files da önümüzdeki aylarda yayınlanacak. 

G.Y. 


Merhabalar, arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla sizlere gelen program taleplerini değerlendiriyor, yeterli talep olursa yayınlarınıza eklemeye çalışıyormuşsunuz. 
Bu doğrultuda iki talebimi sizlere iletmek istedim. 
Jerry Lewis filmleri ve Nick 
TV'de gösterilen Angry Beavers çizgi filmi (tabi CatDog gibi dublajlanmadan olursa mükemmel olur.) Saygılar, 
GÖKSUN ÇETİNÖRGE 


Sevgili Göksun, 
Arkadaşlarınızla konuşmak yerine bazen CNBC-e izleseydiniz veya dergiyi okusaydınız, Angry Beavers'ı 
Kasım'dan beri yayınladığımızı 


görürdünüz. Ayrıca CatDog'u dublajsız yayınlamadığımızı da bilirdiniz. Altyazıyla, o da zaman zaman ve gece saatlerinde, sadece 
SpongeBob ve Rocko ekrana geliyor. Şimdi sizin isteğinizi yerine getirip, Jerry Lewis yayınlasak ne olacak? 
Yine seyretmeyeceksiniz, bilmeyeceksiniz. 
Üzgünüz. 

Gi 


“Sinema, kadını anlatma sanatıdır.” 


Frans Vi 


Ölümünün 20. yıldönümünde Truffaut... 


Yeni Dalga'nın öncülerinden, dünya sinemasının en önemli 100 yönetmeni arasında yer alan François Truffaut'nun 3 büyük eseri: 400 Darbe, Jules ve Jim, Son Metro. 


Şimdi Türkçe dublaj, Türkçe altyazı ve Türkçe menü seçenekleriyle DVD'de! 


“Yüzyılın en iyi 100 “Üç kişilik aşkın klasiği, “Catherine Deneuve filminden biri” Bir kadın ve onu seven iki en başarılı Ergenlik başkaldırısı erkek...” performanslarından birinde” üzerine “Olabilecek en rezil I0 dalda Cösar ödülü! 
sinema tarihinin durumdan, mümkün olan en Truffauf'nun en önemli filmi. saf aşk filmini gerçekleştirdim.” önemli olgunluk eseri. 


Truffaut'nun 3 DVD'lik bu koleksiyonu, hayatı ve filmlerini anlatan kitapçıklarla 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YENİ DİZİLE 


R BAŞLIYOR 


CNBC-e'DE ŞUBAT AYI HAREKETLİ GEÇECEK. BİTEN DİZİLERİN 


HEM 


EN ARDINDAN YENİ DİZİLER BAŞLIYOR. ALTIN KÜRELİ DESPERATE 


HOUSEWIVES, CSI EFSANESİNİN SON DURAĞI CSI: NY, JOEY, LİSTEN UP, 


MISS MATCH VE COLD CASE... 


CNBC-e yayın akışında Şubat ayı içinde bazı degişiklikler olacak. Aygel final bölümüyle tamamen biterken Arrested Development, Two and a Half Men, Las Vegas, Significant Others ve 24 sezon finalleriyle birlikte tatile çıkıyorlar. 

Aşağıdaki yayın akışında belirtildiği gibi biten di- 


PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA 


CHEERS 


biten diziler 


zilerin yayın saatlerinde yeni diziler başlayacak. 
Derginin 14. sayfasından itibaren yeni diziler hakkında ayrıntılı tanıtımları bulabilirsiniz. 
Pazartesi günlerinin yeni dizisi 20:30'da yayınlanacak Listen Up. CNBC-e izleyicilerinin yakından tanıdığı bir isim, Seinfeld'den George Costanza bu 


CUMARTESİ | PAZAR 
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PERŞEMBE CUMA 


SEINFELD 


MALCOLM IN | ACCORDING THE THE KING OF THE MIDDLE TO JIM > SIMPSONS OUEENS SIGNIFICANT 
ANGEL 
OTHERS 13 ŞUBAT 
ARRESTED TWO AND ŞE EVERYBODY DEVELOPMENT (OA|AHALFMEN SCRUBS LOVES 
31 OCAK 15 ŞUBAT RAYMOND 
LAS VEGAS ti rn e THE O.C. THE X-FILES 
DÜNYA KOMEDİ USTALARA .GİŞE MACERA 24 
SİNEMASI FİLMLERİ SAYGI FİLMLERİ FİLMLERİ EİSORAY FİLM 
BİRDEN 


SOUTH 
PARK 


söylemeye gerek yok belki de... 
Altun Küre ödüllü bir dizi olarak başarısını çoktan kanıtlamış du- 


kez bir spor programcısı olarak kendi dizisiyle geliyor ekrana. 
Salı gününün ise iki veni dizisi var: Joey ve Desperate Housewives. 
Friends'teki arkadaşları kendi yollarına giden Joey Tribbiani de bavu- 


rumda. Yine de 'umutsuz ev kadınlarını? daha yakından tanımak isteyenler sayfayı çevirip onlarla lunu topladı ve “gerçek bir oyuncu” tanışabilir. 
olabilmek için Los Angeles'ın yolunu Yeni dizi karakterleri içinde en güzel yüzlerden biri de Alicia Silverstone. Kate Fox adlı bir 


çöpçatanı canlandırdığı Miss 


tuttu. 22 Şubat'tan itibaren 20:30'da yayınlanacak /oey onun Los Angeles maceralarını anlatıyor. 

Salı gününün 21:00 dizisi Desperate Howsewives üzerine çok söz 


Match Çarşamba günleri saat 
20:00'de ekranda olacak 


Ayrıntılrbilgi için www-cnbce.com 


PAZARTESİ ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMARTESİ PAZAR 


yeni diziler RL 


www.cnbce.com 
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SOUTH 
PARK 
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ÇNEC-E  hersalı 21:00 | İLKBÖLÜM 


DESPERATE 
HOUSEWIVES 


HERKESİN BİRKAÇ “KİRLİ ÇAMAŞIRI! VARDIR... 
ABD'DE YILIN EN ÇOK İZLENEN YENİ DİZİSİ DESPERATE HOUSEWİVES, UMUTSUZ EV KADINLARININ HİKAYESİNİ ANLATIYOR 


Herkesi şaşırtarak, beklenmedik bir anda intiha- oOKendi küçük dünyalarında yaşadıkları deneyimler rı seçen Mary Alice Young, yakın dört arkadaşının o “mazbut ev kadını? profiline hiç de uymuyor. 
yaşadıklarını anlatıyor Desperate Howsewives'da. ABD'de rating rekorları kıran dizi, birbirlerine (ve 

Dört ev kadınının rutin yaşamları ne kadar sıkıcı o aslında kendilerine) “mutluluk oyunu? oynayan 


ve tekdüze görünse de işin gerçeği hiç de öyle değil. o umutsuz ev kadınlarının hikayesi. 


SUSAN MAYER (TERİ HATCHER) 

Altı yaşındaki kızını yalnız büyüten boşanmış bir kadın. Dört ev kadınının zaman zaman en umutsuz görüneni. Çok bilmiş küçük kızı Andrea, birçok kez ona akıl veriyor. Hangisi anne, hangisi çocuk karıştığı anlar oluyor. 


LYNETTE SCAVO (FELİCİITY HUFFMAN) 

Bir iş kadınıydı. İyi bir kariyeri vardı. Sonra dört çocuğu oldu ve toplantı odalarına veda edip “evinin kadını” olmayı seçti. İş yaşamı ve ev yaşamı arasına sıkışmış bir karakter. Başedilmesi güç çocuklarının peşinde geçen günlerinin büyük bir kısmı, itiraf etse de etmese de eski günleri yad etmekle geçiyor. 


BREE VAN DE KAMP (MARCIA CROSS) 
Hastalık derecesinde takıntılı bir kadın. Ailenin kutsallığına inanıyor; ama diğer yandan ailesinde 


isyan belirtileri belirtileri var. Temizlik, yemek, düzen saplantısı yüzünden sürekli bir sinir krizinin eşiğinde yaşıyor. Yüzündeki gülümseme durumunun vehametini gizleyemiyor. 


GABRIELLE SOLIS (EVA LONGORLA) 

Hayatta istediği her şeye kavuşmuş eski bir model Gabrielle. Zengin bir eş, büyük bir ev, mücevherler ve bolca para... Lüks içinde yaşıyor ve dışarıdan bakıldığında hiçbir sorunu yok gibi. Peki bu kadının 17 yaşındaki bahçıvanla ne işi olabilir ki? 


BRENDA STRONG (MARY ALICE YOUNG) 

Dizinin başında tanışacağımız Mary Alice, beklenmedik bir anda intihar edip herkesi şaşırtıyor; ama gitmiyor... “Başka bir yerden” yakın dört arkadaşının yaşamını izleyen Mary Alice, anlatıcı olarak dizideki varlığını sürdürüyor. 


fe 


CNBC-e her salı 20:30) 


FRIENDS'İN BIRAKTIĞI YERDEN... 
JOEY İYİ BİR OYUNCU OLMAK İÇİN 
LOS ANGELES'A TAŞINDI 


Friends ekibinin tamamı kendi yollarına gidince, Joey Tribbiani de New York'tan ayrılır ve gerçek bir oyuncu olabilmek için Los Angeles'a taşınır. Bir zamanlar “ailesi gibi olmuş arkadaşlarından” uzakta, bu kez 'aile bireylerini birer arkadaşa dönüştürmesi? gerekmektedir. 

Güçlü ve seksi bir kuaför olan kız kardeşi Gina, ona şirin bir daire satın alır. Joey yeni evini, Gina'nın 20 yaşındaki oğlu, bir roket bilim adamı olan Michael'la paylaşacaktır. Michael'ın “kitap bilgisi”, Joey'in ise “yaşam bilgeliği? daha çoktur ve ikili iyi bir ekip olur. 


MATT LeBLANC (JOEY TRIBBIANI) 

Matt LeBlanc tarafından canlandırılan Joey, Friends dizisinin kahramanlarından biriydi. Yaşamını “iyi bir oyuncu olacağı” güne endekslemiş Joey, kendi adını taşıyan yeni dizisinde düşüne bir adım daha yaklaşıyor ve Los Angeles'a taşınıyor. Üstelik, artık kahramanlardan herhangi biri değil, dizinin ana kahramanı o. LeBlanc, Joey rolüyle iki kez Emmy'ye aday gösterildi. 


GINA TRIBBIANI (DREA DE MATTEO) 

Joey'in kız kardeşi. Seksi bir kuaför olan Gina, sık sık sinirlenen gergin bir kadın. Genç ve güzel bir anne olan Gina, kardeşi Joew'in Los Angeles'a taşınmasıyla birlikte ona da annelik yapmaya başlayacak gibi görünüyor. 


MICHAEL TRIBBIANI (PAULO COSTANZO) 

Gina'nın oğlu. Genç bir dahi. Joey'in Los Angeles'taki en yakın arkadaşı. Michael ve Joey aynı evi paylaşmakla kalmayıp, hayatı da paylaşmaya başlıyor. Aralarında dayı-yeğenden öte bir ilişki var. 


ALEX GARRETT (ANDREA ANDERS) 

Joey'in seksi komşusu. Alex Garrett sıkı, işini çok ciddiye alan bir avukat. Joey'in yeni taşındığı Los Angeles'ta karşılaştığı *en güzel şey” belki de bu sıkı avukat. 
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BU KENTTE SUÇLULAR DE ON 


Önce C.S.I. vardı. Kriminiloji alanında balistik konusunu ön plana çıkaran Crime Scene Investiga- 
#ion (Olay Yeri İnceleme), yeni kuşak polisiye dizilerin en sevilenlerinden birisi olunca aynı formülü bir kez daha tekrarlamaktan çekinmedi yapımcılar ve 2002 yılında C.S.1.: Miami'yi yarattılar. İki dizi arasındaki en belirgin fark olayların farklı bir coğrafya ve iklimde geçiyor oluşuydu. 

G.S.Ti edindi ve zincire yeni bir halka eklenmesine karar 


Miami de hatırı sayılır bir hayran kitlesi 


verildi. C.S.. zincirinin (hatta “franchise? diyesi geliyor insanın ) şimdilik son halkası olan C.S.1.: New York 2004 yılı içinde gösterime girdi. 

Meseleye aşina olmayanlar için kısa bir özet geçelim. C.S.I. özellikle çözülmesi güç suç vakalarında araştırmayı yürüten ve son teknolojiler sayesinde en küçük bulguları bile derinlemesine inceleyerek olağanüstü sonuçlara ulaşan bir grup balistik uzmanının maceralarını anlatıyor. 


HERKESİN BİR HİKAYESİ VARDIR 

Detektif Mac Taylor liderliğindeki C.S.I. ekibi, dünyanın en yüksek suç oranına sahip kentinde, yani New York?ta birbirinden zorlu davaları çözüyor. 
“Herkesin bir hikayesi olduğuna” inanan Taylor ile meslek aşkını en az onun kadar yaşayan ortağı De- 


tektif Stella Bonasera sekiz milyonu aşkın insanın 


yaşadığı New York'ta her şeyin birbiriyle bağlantıli olduğunu düşünüyorlar. 


İki hastasını kaybettikten sonra umut vadeden 


bir cerrahlık kariyerini terk eden Dr. Sheldon Hawkes, yakışıklı ve başına buyruk Brooklyn kökenli 


Danny Messer, genç ve yetenekli bir cinayet masası detektifi olan Don Flack ve son derece çekici ve zeki bir genç kadın olan Aiden Burn C.S.1, ekibinin diğer elemanları. 

Tam olarak Las Vegas ve Miami'deki meslektaşları gibi çalışmasalar da New York C.S.I. ekibi de balistik bulgulardan hareketle zorluk derecesi yüksek vakaları çözecek. Günden güne gelişen balistik, kriminolojiye hizmet veren en önemli yan dallardan biri ve onların da önemli silahı. Polisiye dizilerden 


hoşlananlar ve özellikle de kriminolojiye ilgi duyanlar için tek bir diyeceğimiz var: 


C.S.I.: NY kaçmaz! 


İLK BÖLÜM 


27 ŞUBAT 


MAC TAYLOR (GARY SINISE) 

Ekibin en önemli iki detektifinden biri. Onun da yaşadığı ve çalıştığı sokaklara bir salgın gibi yayılan kaosu önlemek gerektiğini biliyor ve bunu sağlamakta çok kararlı. Ekip kaptanı olarak soğukkanlılığını da korumak zorunda. Mac Taylor, bu kentin sokaklarında karşılaştığı herkesin bir hikayesi olduğuna inanıyor. İşine delice bağlı. Stella birlikte çalışmaya başladıkları ilk günlerde ona “Uyuyamıyor musun“ diye sorduğunda şu ironik yanıtı almıştı: “Uyku nedir?“ 


STELLA BONASERA (MELINA KANAKAREDES) 

Mac'in sekiz yıllık ortağı detektif Stella Bonasera da tam bir işkolik. Uzmanlardan oluşan ekibi ortağı Mac Taylor'la birlikte yönetiyor. Kendi temposuna karşın, çoğu zaman Mac için endişeleniyor. 
Tehlikelerle dolu New York sokaklarında süren koşuşturmacaları sırasında ortağına “annelik? yapmaya kalkan Stella ilk bölümlerinden birinde şu yanıtı alıyor: “Tanrı aşkına bana merhabet meleği olmaya kalkma!” 


DANNY MESSER (CARMINE GIOVINAZZO) 

Ekibin Brooklyn doğumlu detektifi. Sert, ama ietkileyici bir görünümü var. Soğukkanlılığıyla dikkat çeken Danny, hukuk alanında tarihi olan bir aileden geliyor. 


DR. SHELDON HAWKES (HILL HARPER) 

Kuşkulu ölümleri inceleyen Dr. Sheldon Hawkes'i Hill Harper canlandırıyor. Geleceği parlak ve çok kazanan bir cerrahken, iki hastasını kaybedince inzivaya çekilen Dr. Hawkes, kariyerine nokta koyup suç dünyasının kurbanları üzerinde çalışmayı seçti. 

DON FLACK (EDDIE CAHILL) 

Cinayet vakalarında uzman detektit. Sinirli bir yapısı var ve oldukça sabit fikirli. Çabuk karar verme yetisi ve doğru öngörüleri ile dikkat çekiyor. Sabırsız oluşu ise körü özelliklerinden biri. 

AlDEN BURN (VANESSA FERLITO) 

Ekibin sert imajını yumuşatan isim Aiden Burn, zeki ve seksi bir detektif. Her duruma uyabilen, adaptasyon yeteneği sayesinde insanlarla kolay ilişki kurabilen bir yapısı var. 
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her çarşamba 20:00 


DÜNYANIN EN GÜZEL ÇÖPÇATANI... 


Kate Fox, babasının hukuk şirketinde çalışan başarılı bir boşanma avukatı. Mesleği “ayrılıkları sağlamak? üzerine olan bu güzel avukatın arkadaşları arasındaki ünü ise başarılı bir “çöpçatan” oluşu. 

Çöpçatanlık maceralarından birinde tanınmış ve sosyetik bir çifti buluşturması hayatının akışını da değiştirir. Sosyetik gelinin gazetelere Kate'in ne kadar başarılı bir çöpçatan olduğunu anlatması üzerine, şöhreti dilden dile dolaşmaya başlar. Haberi yanlış yorumlayan ve Kate'i profesyonel bir çöpçatan zanneden “umutsuz yalnızlar ofisi telefon bombardmanına tutar. Herkesin Kate'den istediği onlar için “hayatlarının aşkını bulmasıdır”. 

Kısa bir süre içinde aynı ofisi paylaştığı babası Sid (Ryan O'Neal) ve gönülsüz ortağı Nick'in (James Roday) şaşkın bakışları altında Kate Fox boşanmalar ile aşk dünyaları arasında gidip gelen birine dönüşür. 

En iyi arkadaşı Victoria'nın (Lake Bell) desteğiyle “acımasız?” dünyaya bir parça romantizm katma- ya çalışan Kate, bu çabası sırasında belki kendi için de aşka dair sürprizlerle karşılaşmayı bekliyor. 

Kate ve aşk dendiğinde akla gelen potansiyel ilk isim Michael (David Conrad). Meraklı resepsiyon memuru Claire (Jodi Long) de yakında adını öğreneceğimiz karakterler arasında. 


KATE FOX 

Uslanmaz bir romantik. Mesleği insanları ayırmak üzerine olsa da iyi yürekli, kin tutmayan Kate, insanları bir araya getirmek için önüne çıkan her fırsatı akıllıca kullanma konusunda benzersiz bir beceriye sahip. Hatta zaman zaman ölçüyü de kaçırarak. Rutin çalışmalarından birini yapuğı sırada, bundan çok da mutlu olmayan “sevgili adayı? bir adamın “Yalnızlıktan hoşnut insanların olabileceği aklına hiç gelmiyor mu” sorusuna verdiği yanıt *ölçüyü aşabileceğinin” kanıtı gibi: “Hayır, gelmiyor!” 
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MISS MATCH 


USLANMAZ BİR ROMANTİK OLAN KATE FOX İNSANLARI BULUŞTURMA KONUSUNDA BENZERSİZ BİR BECERİYE SAHİP 


ALICIA SILVERSTONE 

San Francisco'da 4 Ekim 1976'da doğan Alicia Silverstone, 1988'de The Wonder Years adlı dizide rol alarak kariyerine başladı. Yaşlı bir adama hastalık derecesinde tutkulu genç bir kadını canlandırdığı The Crush (1993), Silverstone'a 1994 ve 1996 yıllarında dört dalda MTV Sinema Ödülü kazandırdı. 

Ünlü müzik grubu Aerosmith'in bir dizi klibinde rol alan Silverstone “Beni görünce, işte Aerosmith'in pilici denmesinden nefret ediyorum” dese de, bu klipler ününe ün kattı. 

Amy Heckerling'in 1995 yapımı 
Clweless adlı filminde canlandırdığı Cher rolü, The Crush'taki rolün tam tersiydi. Genç, masum bir genç kız olarak çıktı izleyenlerin karşısına. Hem gişede hem de eleştirmenlerin sütunların- da büyük başarı kazanan film, Alicia'nın da kendini ispat ermesini sağladı. Columbia Tristar ile 10 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan Silvertone, Batman & Robin'de Batgirl rolünü üstlendi ve kariyerinde zirveyi gördü. 

Bu ay izlemeye başlayacağımız 2003 yapımı Miss Match'te canlandırdığı Kate Fox'la da Altın Küre'ye aday gösterilen Alicia Silverstone, her tür rolle baş edebildiğini çoktan ispatladı. 

Miss Matchle yeniden gündeme gelmesinin ardından Scooby Doo 2: Monsters Unleashed adlı video oyununda Heather karakterini seslendirerek farklı bir işe imza attı. Silverstone'un oynadığı son yapım, ABD'de Mart ayının sonunda vizyona girecek olan, başrolleri Çueen Latifah ve Andie Mac-Dowell'la paylaştığı Beawiy Shop. 


İLK BÖLÜM 
23 ŞUBAT 


VA 


CNEC-e 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her pazartesi 20:30 


SEINFELD'İN COSTANZA'SI SPOR YORUMCUSU OLDU. 
PROGRAMINDA VE KÖŞESİNDE HERKESLE ALAY EDİYOR. 


YAPTIKLARINA BİRÇOK KİŞİ HAYRAN... 


Seinfeld'in efsanevi George Costanza'sı Jason Alexander bu kez Listen Up ile ekranda. Spor yorumcusu ve köşe yazarı Tony Kornheiser'ın gerçek yaşamından yola çıkarak yazdığı dizide Tony Kleinman karakterini canlandıran Alexander'a, Bernie rolüyle Malcolm-Jamal Warner eşlik ediyor. 

Tony Kleinman sporla ilgili her olayla dalga geçen, bunu yaparken de kabalaşabilen bir şovmen ve 


AİLESİ HARİÇ! 


yazar. Yardımcısı Bernie ise espritüel bir eski futbolcu. Şovlarının adı, Sh Up and Listen, Çeneni Kapat ve Dinle. Tony gazetedeki köşesinde televizyondaki tarzını koruyup herkesle dalga geçmeyi sürdürürken ailesi içinde yaşanan “komik” olayları aktarmakta da bir sakınca görmüyor. Aile bireylerinin bu durumdan hoşnut plduğunu söylemek ise hayli güç. : 


TONY KLEINMAN (JASON ALEXANDER) 

İzleyici ve okuyucularından gördüğü saygı ve takdiri aile bireylerinden de bekleyen, ama bu beklentsi bir türlü gerçekleşmeyen bir spor yazarı ve TV şovmeni. Konuşmadan önce düşündüğünü söylemek güç. Köşesinde aile içinde yaşananları da yazıyor. Aile bireyleri özel hayatlarının duyurulmasından mutsuz ve biraz da kızgın. 


BERN!E WIDMER 


(MALCOLM-JAMAL WARNER) 

Tony'nin televizyondaki Sh Up and Listen adlı programındaki yardımcısı. Espri yeteneği olan eski bir futbolcu. Tony'nin “suç ortağı” denebilir onun 


için, bazen de kurtarıcısı. 


7 ŞUBAT 


DANA (WENDY MAKKENA) 

Tony'nin eşi Dana bilgili ve kendini yetiştirmiş bir kadın. Sporla ilgilenmemesine olmasına rağmen her zaman kocasını destekliyor. 


MEGAN (DANIELLA MONET) 

Her zaman, her koşulda, konu ne olursa olsun her şeyi bildiğine ve hep kendinin haklı olduğuna inanan Megan ailenin kız çocuğu. 14 yaşında ve futbol oynuyor. 


MİCKEY (WILL ROTHHAAR) 
Tony'nin 15 yaşndaki golf ustası oğlu. Aslında *usta” bile zayıf kalıyor onu tarif etmek için. 


ESKİ DOSYALAR YENİDEN AÇILIYOR, 
ADALET GEÇ DE OLSA YERİNİ BULUYOR. 
WITHOUT A TRACE'İN YAPIMCISINDAN.. 


BAZI DAVALAR 
ÇÖZÜLEMEDEN RAFA 
KALDIRILIR... 

ARADAN YILLAR GEÇER. 
SUÇLU, BİR YERLERDE 
SERBESTÇE 
DOLAŞMAKTADIR... 
LILLY RUSH, 

BU UNUTULMUŞ 
DAVALARI ÇÖZMEK İÇİN 
İŞ BAŞINDA 


İLKBÖLÜM 


20 ŞUBAT 


Lilly Rush (Kathryn Morris), Philadelphia'da cinayet davaları üzerine çalışan, bir kadın detektif. 

25 yıl önce işlenmiş bir cinayeti gördüğünü söyleyen sürpriz bir tanığın ortaya çıkmasıyla hayatı değişti. Dosya çözülemediği için çoktan rafa kaldırılmıştı... Lilly geç kalmış tanığı dinledi, yeni teknikleri kullandı, sezgileri ve biraz da şansının yardımıyla genç bir kızı öldüren katili 25 yıl sonra adaletin önüne çıkartmayı başardı. 

Böylece Philadelphia Polis Merkezi genç detektiflerinin başarısı karşısında daha önce düşünmedikleri bir projeyi başlattılar: Lilly Rush, çözülememiş, rafa kalkmış davalara (cold cases) atandı ve kariyerinde yeni bir pencere açıldı. 

Lilly, geçmişinde birçok cinayet davasını suçlu psikolojisini kavrayabilen içgüdüleri sayesinde çözmüştü. Şimdi ise tanıkları sorgulayıp, aradan geçen zaman ve değişen yaşamlar sonrasında, bu kez yeni teknolojiyi kullanıp hiçbir zaman çözülememiş olan davaları çözmek zorunda. Yeni gelişmelere'de hazırlıklı olmalı. Yaptığı iş, kabuk bağlamış yaraları açabilir, şüphelileri tekrar suça itebilir. Diğer yandan mağdurlar ya da yakınlarını kaybetmiş aileler, aradan yıllar geçtikten sonra yeniden o kötü anları anımsamak istemedikleri için yardıma hazır da olmayabilirler. 


LILLY RUSH (KATHRYN MORRİS) 

Rush atamasını kariyerinde bir dönüm noktası olarak görüyor. Mesleğinin ana hedefini başladığı ilk günlerde belirlemişti Zaten: Hiçbir kurban son- 


suza dek unutulamaz. 


“JOHN STILLMAN JOHN FINN) 


VALENS (DANNY PINO) 
sh'ın güvenilir ve iradesi güçlü ortağı. 


FRIES (THOM BARRY) 
çmişiyle bağlantı kurmasını sağlayan süredir yakınlarında olan dostu. 


RA GEREMY RATCHFORD) 
saplaşma ve günah çıkartmaya ihtiida Lilly'nin gidebileceği, dayanıklı 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LETTER TO AMERİCA 

(7 Subat) 

Yönetmen: Iglika Triffanova 
Oyuncular: Phillip Avramov, 
Peter Antonov, Anna 
Papadopulu. 


UEMPLOI DU TEMPS 
(14 Şubat) 
Yönetmen: Laurent Cantet 
Oyuncular: Aurelien Recoing, 
Karin Viard, Serge Livozet, 
Jean-Pierre Mangeot. 


MAZEPPA (21 Şubat) 
Yönetmen: Bartabas 
Oyuncular: Miguel Bose, 
Bartabas; Brigitte Marty, Eva Schakmundes. 


CHICKEN HEART (28 Subat) 
Yönetmen: Hiroshi Shimizu 
Oyuncular: Hiroyuki Ikeuchi, 
Kiyoshiro Imawano, Suzuki 
Matsuo, Nobuyoshi Araki. 


HEART 
Takeshi 
Kitano'nun öğrencisinden, 
Japon toplum yapısını hicveden bir komedi. 
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LEMPLOI DU TEMPS 
Ufak bir yalanın kontrolden çıkması, bir adamın hayatını ne kadar etkiler? 


AND THE VERY BIG FISH 
(1 Şubat) 

Yönetmen:Ben Lewin 
Oyuncular: Bob Hoskins, Jeff 
Goldblum, Natasha 
Richardson, Michel Blanc. 


CANADIAN BACON (8 Şubat) Yönetmen:Michael Moore 
Oyuncular: Alan Alda, John 
Candy, Rhea Perlman, Kevin 
Pollak, Rip Tom. 


BANANAS (15 Şubat) 
Yönetmen:Woody Allen 
Oyuncular: Woody Allen, 
Louise Lasser, Carlos 
Montalban, Natividad Abascal. 


JALOUSTE (22 Şubat) 
Yönetmen:Kathleen Fonmarty 
Oyuncular: Lio, Christian 
Vadim, Odette Laure. 


THE FAVOUR, THE WATCH 


KANSAS CITY (2 Subat) 
Yönetmen:Robert Altman 
Oyuncular: Jennifer-Jason 
Leigh, Miranda Richardson, 
Harry Belafonte, Steve 
Buscemi. 


RUMBLE FISH (9 Şubat) 
Yönetmen:Francis Ford Coppola 
Oyuncular: Matt Dillon, Mickey 
Rourke, Diane Lane, Dennis 
Hopper. 


ANSIKTE MOT ANSIKTE 

(16 Şubat) 

Yönetmen:Ingmar Bergman 
Oyuncular: Liv Ullmann, Erland Josephson, Gunnar Björnstrand. 


LE DERNIER METRO (23 Subat) Yönetmen:François Truffaut 
Oyuncular: Catherine Deneu 
Gerard Depardieu, Jean Po 
Heinz Bennent. 


RUMBLE FISH Matt Dillon, Micky Rourke, Dennis Hopper ve Nicholas Cage... Çete kültü dönemi anlatan etkileyici bir film 


ünün ölmeye yüz tuttuğu bir 


ROBOCOP (3 Şubat) 
Yönetmen: Paul Verhoeven 
Oyuncular: Peter Weller, 
Nancy Allen, Ronny Cox, 
Kurtwood Smith. 


THE HI-LO COUNTRY (10 Şubat 
Yönetmen: Stephen Frears 
Oyuncular: Woody Harrelson, 
Billy Crudup, Penelope Cruz, 
Sam Elliott, Patricia Arguette. 


WHITE SOUALL (17 Şubat) 
Yönetmen: Ridley Scott 
Oyuncular: Jeff Bridges, 

e Goodall, John Savage 
Wolf. 


Scott 


K-PAX (24 Şubat) 

Yönetmen: lain Softley 

vin Spacey, Jeff y MecCormack, 
Alfre Woodard. 


cuma 22:00 iŞ 


Yönetmen: Rowdy Herrington 
Oyuncular: Patrick Swayze, 
Kelly Lynch, Sam Elliott, 
Ben Gazzara. 


SPECLES (11 Subat) 
Yönetmen: Roger Donaldson 
Oyuncular: Natasha 
Henstridge, Ben Kingsley, 
Michael Madsen, Alfred 
Molina, Forest Whitaker. 


MAN FRIDAY (18 Subat) 
Yönetmen: Jack Gold 
Oyuncular: Peter 0'Toole, 
Richard Roundtree, Peter 
Cellier, Christopher Cabbot. 


BAD TIMING (25 Subat) 
Yönetmen: Nicolas Roeg 
Oyuncular: Art Garfunkel, 
Theresa Russell, Harvey Keitel, 
Denholm Elliott. 


ROAD HOUSE Unü yaşadığı kentin sınırlarını aşan bir bodyguard'ın 

kurmaya çalıştığı hayatı. 


ANAMAZING. 
UNTORGETTABLI JOURNEY 
05 HUMANIIY 


REPENTANCE (5 Şubat) 
Yönetmen: Tengiz Abuladze 
Oyuncular: Avtandil 
Makharadze, Ya Ninidze, 
Edisher Giorgiobiani, 
Ketevan Abuladze. 


HAWKS (12 Şubat) 

Yönetmen: Robert Ellis Miller 
Oyuncular: Timothy Dalton, 
Anthony Edwards, Janet 
McTeer, Camille Coduri. 


SMOULDERING CIGARETTE 
(19 Şubat) 

Yönetmen: Peter Bacso 
Oyuncular: Eszter Nagy- 
Kalozy, Peter Rudolf, György 
Cserhalmi, Peter Andorai. 


COME AND SEE (26 Şubat) 
Yönetmen: Elem Klimov 
Oyuncular: Alexei Kravchenko, 
Olga Mironova, Lubomiras 
Lauciavicus. 


SLEEPWALKERS (5 Şubat) 
Yönetmen: Bence Miklauzic 
Oyuncular: Gyorgy Gazso, 
Eszter Marko, Peter Laszlo. 


ICEMAN (12 Şubat) 
Yönetmen: Fred Schepisi 
Oyuncular: Timothy Hutton, 
Lindsay Crouse, John Lone, 
David Strathairn. 


FENY HULL ARCODRA / 
LIGHT FALLS ON YOUR 
FACE (19 Şubat) 

Yönetmen: Gyula Gulyas 
Oyuncular: Lorand Vata, 
Klara Tompa, Jozsef Biro, 
Attila Gasparik. 


SOLARIS (26 Şubat) 
Yönetmen: Andrei Tarkovsky 
Oyuncular: Natalya 
Bondarchuk, Jüri Jarvet, 
Donatas Banionis. 


SPECIES Bilim adamları yaratığın peşinde. Adı Sil olan bu yaratığın tek yaşama şansı çiftleşecek birilerini bulup, onların bedenlerine girmek. 


CROOKED HEARTS 

(5 Şubat) 

Yönetmen: Michael Bortman, 
David Brisbin 

Oyuncular: Vincent D'Onofrio, 
Jennifer Jason Leigh. 


THE MODERNS (12 Şubat) 
Yönetmen: Alan Rudolph 
Oyuncular: Keith Carradine, 
Linda Fiorentino, John Lone, 
Wallace Shawn. 


THE FAVOR (19 Subat) 
Yönetmen: Donald Petrie 
Oyuncular: Harley Jane 
Kozak, Elizabeth McGovem, 
Bill Pullman, Brad Pitt. 


ABSENCE OF MALICE 
(26 Şubat) 

Yönetmen: Sydney Pollack 
Oyuncular: Paul Newman, 
Sally Field, Bob Balaban, 
Melinda Dillon 


ICEMAN 
Soğuk uykusundan uyanan bir mağara adamı. 


TEMGTİY DALTON e ANTONY EİYOARIIŞ 
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HAWKS Kendilerini ölüme yakın hisseden SMOULDERING CIGARETTE Nazi işgaline 


iki karakter... Biri hayata hâlâ gülümseyebiliyor, diğeri ise umutsuz. 


karşı kenetlenerek direnen üç farklı karakterin öyküsü. 
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KAÇIRMAYIN 


ROBERT ALTMAN'IN ADAM KAÇIRMA, SİYASİ YOZLAŞMA VE ÖRGÜTLÜ SUÇ HİKAYESİNE, YÖNETMENİN ŞEHRİ KANSAS'TA 1930'LARDA ÇALAN CAZ USTALARI EŞLİK EDİYOR 


1930'larda Kansas City. 

Küçük hırsız Johnny, meşhur gangster Seldom Scen'e kazık atmaya çalışmış, esir düşmüş. Sevgili karısı Blondie onu kurtarmak için bir yerel politikacının karısını kaçırmış. Ne yazık ki adam, yakınlardaki başkanlık kampanyası nedeniyle yollarda. Bu arada gangster Seldom'un mekanında da, birinci sınıf cazcılar çalıp duruyor. 


Kansas City'li Robert Altman, belli ki bu döneme de, dönemin müziğine de tutkuyla bağlı. Gerçi hikayesinin belli bir akıcılıktan yoksun olduğunu, oradan oraya atladığını, bir karakterden ötekine geçtiğini söyleyenler oldu ama Altman'ın niyeti de buy- du zaten. Filminin anlatısıyla, 1930lar cazının doğaçlamaya dayalı yapısını taklit etmeyi amaçlamıştı. Bir başka hedefi de var: Altman, adını “country” 


müziğin merkezinden alan 1976 yapımı meşhur filmi Nashville'le bu müzik için yaptıklarını, Kan- 


sas City ile de kendi şehri için ve caz için yapmayı 


amaçlamış. Filmi çektiği sırada 71 yaşında olan yönetmen, 1934'te 9 yaşındaymış, benzer olayları bizzat yaşamış. 


BAŞARILI ROL DAĞILIMI 
Siyasi yorumla karışık bu gangster-aşk-caz filmi karışımının en akıldan çıkmaz karakteri, insafsız gangster Seldom Scen. Kalipso Kralı Harry Belafonte, gözünü bile kırpmadan insanlara işkence ettirip onları öldürten başhaydutta nefis bir kompozisyon çiziyor. Zaten Kansas City'nin rol dağılımı da, oyuncuların performansları da birinci sınıf, çünkü bu bir Robert Altman filmi. Blondie'de Jennifer Jason Leigh, kaçırılan Carolyn'de Miranda Richardson, küçük üçkâğıtçı Johnny'de Dermot 

Mulroney ve diğerleri çok iyi: 


CAZ'LA ÇİZİLMİŞ KANSAS RESMİ 

İşin caz kısmı da fevkalade tatmin edici. Kansas City, 1930'lu yıllarda, yani Büyük İktisadi Bunalum döneminde, cazın en büyük merkezlerinden biriydi. Altman, devrin büyük cazcılarını oynamaları için günümüzün ünlü cazcılarıyla anlaşarak, müziği filminin en ilginç karakterlerinden biri haline getirmeyi başarmış. Müzik, filmin titiz dönem çalışmasına katkıda bulunuyor, “Kansas City” atmosferini tamamlıyor. Hey Hey Club'ın sahnesin- de kapışan yetkin cazcılar arasında, Kansas City'nin o zamanki devleri var. Altman kendi müzisyenlerinden, onların stilinde çalmalarını istemiş, konserlerini belgesel üslubuyla çekmiş ve gerilimle harmanlamış. Hawkins (Craig Handy), Young (Joshua Redman) ve Ben Webster'in (James Carter) yorumladığı müzik müthiş, enerji düzeyleri yüksek. Ron Carter ve Christian McBride'ın çaldıkları Ellington'ın bas düeti Soliğmde da ayrı bir hazine. Cazcıların hepsi başka müzisyenlerin stilini ödünç almış, tıpkı 1930'lu yılların sıradan bir B-kategorisi gerilim filmindeki performansları taklit eden oyuncuları gibi. 

Kansas City'de heyecan dolu iki gün, tertemiz atmosfer ve 21 büyük cazcının unutulmaz yorumları: İşte Kansas City! 

Sevin Okyay 


| KAÇIRMAYIN 


ROBOCOP 
3 Şubat Perşembe, 22:00 


Yönetmen: Paul Verhoeven 
Oyuncular: Peter Weller, 
Nancy Allen, Ronny Cox, 
Kurtwood Smith. 

Yapım Yılı: 1987 


www:.cnbce.com 


BİN IŞIK YILI UZAKTAN GELEN BİR KARAKTERİ 'HAKKIYLA' OYNAYABİLECEK OYUNCU SAYISI KAÇTIR? ÇOK OLMADIĞI VE BUNLARDAN BİRİNİN, SON YİRMİ YILIN EN İYİ AKTÖRLERİNDEN KEVİN SPACEY OLDUĞU KESİN 


Dünyadan bin ışık yılı uzaklıkta, Lyra takımyıldızında, Agape ve Satori adlı ikiz yıldızların yörüngesinde yer alan bir gezegen: Adı K-PAX. 

New York polisi tarafından soyguna uğramış bir kurbanın üzerine eğilmiş bir halde ele geçirilen ve Manhattan Psikiyatri Enstitüsü'ne yatırılan 30lu 


yaşlarında bir adam: Adı Prot. 

Dr. Mark Powell'ın muayeneleri sonucu herhangi bir organik rahatsızlık ya da psikolojik anormallik bulamadığı Prot, K-PAX gezegeninden geldiğini iddia ediyor. İlaçlar ona fayda etmediği gibi, hastalar arasında da ona inananların sayısı artıyor. 


*h yılların en iyi ülü'nün yanı sıra irlü övgüyü hak 


am 24 yıl sonra, o oyunculumen, şarkıcı, dansçı, yapımcı 


WARNER BROS'Ü'KİZDIRAN GENÇ 

Genç yaşta hayata veda eden şarkıcı Bobby Dariwin hayatını konu eden bir film yapma düşüncesi Kevin Spacey'nin aklına ilk kez babasinın 78'lik 


plak koleksiyonunu karıştırırken düşmüş. Aslına bakılırsa 15 yıldır Warner Bros Stüdyoları'nın 


planlarından biri olan bir Bobby Darin biyografisi de yok değil. Hatta Martin Scorsese'nin çekeceği düşünülen bu film için uygun zaman bekleniyormuş. İlk başlarda şarkı da söylemek isteyen isimsiz bir aktörün projeyle ilgilenmesi Warner'da pek hoş karşılanmamış. Ama Kevin Spacey bir yandan ünlenirken, bir yandan da sessiz sedasız filmin haklarını almayı başarmış. Darin'in mirasçılarını da şarkı söylemesi hususunda ikna edince Beyond The Sea için yeşil ışık yanıvermiş. 


ŞARKICI DA OLABİLİR 
Tiyatro ve sinemayı denge içinde birlikte sürdürmeyi isteyen Spacey için şarkıcılık da bir kariyer seçeneği olabilir pekala. Filminin tanıtımı için ABD'nin 10 ayrı kentinde, 19 kişilik bir swing orkestrası eşliğinde konserler vermeye hazırlanan aktörün niyeti, işler yolunda giderse tabii, filmin şarkılarından oluşan bir CD çıkartmak. Olur mu olur. 
Emrah Kolukısa 


“», 
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SİYAM BALIĞI 


COPPOLA KLASİĞİ RUMBLE FISH'TE UÇLARDA YAŞAYAN KARAKTERLER BİZE ŞÖYLE SESLENİYOR: “DELİ, HER ŞEYİ YAPABİLECEK YETENEKTE 


OLAN; ANCAK YAPACAK DEĞERDE BİR ŞEY BULAMAYANDIR. ” 


Francis Ford Coppola 1983'ün yaz aylarında Oklahoma'da kurduğu Zoetrope Stüdyoları adına iki filmi arka arkaya çeker: The Outsiders ve Rumble Fish. Dönemin ikonları olmaya aday bir grup genci $. E, Hinton'ın romanlarından uyarladığı bu iki filminde bir araya getirir. Siyah-beyaz çektiği Ruble Fish'te yönetmen, 1920'lerin dışavurumcu Alman sinema ekolünün tüm etkilerini filmine yansıtır. 
Donuk renk tonlarıyla, büyüleyici müziği ile (Stewart Copeland'e air) bir modern şehir masalı yaraür. Film kahramanlarının hayatları da siyah ya da beyazdır. Zaman faktörü ise bir hapishane metaforu ile verilir. Film mekanı olarak kullanılan akvaryumdaki mavi ve kırmızı balıklar çatışan çetelerin sembolleridir. Filmde renkli görülen tek şey balıklardır. Filme adını veren Siyam balıklarının hem karada hem de suda yaşayan, açlığa dayanabilen ve kendi cinsinden balıklara karşı bile son derece saldırgan bir balık türü olması, filmin anlatımına zenginlik katar. 


19 YAŞINDA İKİ AMATÖR 

Başları deriten kurtulmayan ve yaşam çizgileri belirsiz iki kardeşin uzun bir aradan sonra yeniden buluşmaları ve hesaplaşmaları gibi basit görünen bir tema, Coppola'nın elinde bir ustalık gösterisine dönüşür. Yönetmen bu filmi ile San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde iki ödül birden kazanır. 

O dönemde sinema çevrelerinde bu filmde oynamayı reddeden Tom Cruise'un “deli olduğu fısıltı- 


ları yayılır. Cruise da oynamadığı için pişman oldugunu itiraf eder. 

Kadroda yer alan Mickey Rourke, Dennis Hopper, Laurence Fishburne ve Tom Waits gibi isimlerin yanı sıra, o yıl ikisi de 19 yaşında olan ve bu filmle yıldızları parlayacak Matt Dillon ve Nicolas Cage ile tanışırız. İki oyuncu da hüzünlü ve şaşkın 


bakışları ile benzer yüz ifadesine sahiptirler. 


Nicolas Cage aslında Coppola'nın yeğenidir; ama sinema kariyerinde bu soyadı kullanmak istemez. Çok sevdiği müzisyen John Cage ve karikatür 
kahramanı Luke Cage'in soyadlarını kullanır. 17 
yaşında ayrıldığı Beverly Hills Lisesi'nde tiyatro eğitimi almıştır. Matt Dillon ile kaderleri ilk kez bu noktada kesişir, Dillon da lise öğrenimini yarıda bırakarak 14 yaşındayken kariyerine adım atar. 

Sıradışı yaşamını, canlandırdığı karakterlere de yansıtan Mickey Rourke nihilist, renk körü ve hay- 


WHITE SOUALL 


vansever “motosikletli? tiplemesi ile seyircinin yüre- sergilediğ gine taht kurar; ama filmin ana ekseni zaman, ona cera. Oğrencileriyle k te denize erçek yaşamında da acımasız davranır, seyirci onu l : bir daha -hayran olduğu- o haliyle göremeyecektir. 
Suha Çalkıvik 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her pazartesi 22101) 


Yönetmen: Iglika Triffanova 


Oyuncular: Phillip Avramov, Peter Antonov, Anna Papadopulu. 


Yapım Yılı: 2001 Süresi: 90 Dakika Amerika'ya Mektup'ta en yakın arkadaşı ABD'ye yerleşmiş olan Ivan günün birinde kötü bir haber alır. Kamen bir trafik kazası geçirmiştir. Aklına ilk gelen onun yanına gitmektir elbette. 
Ne yazık ki vize alamaz ve başka bir yoldan ona ulaşmaya karar verir. 


Yönetmen: Laurent Cantet 


Yapım Yılı: 2001 Süresi: 134 Dakika 

Orta sınıfa mensup bir aile babası olan Vincent kısa bir süre önce işinden kovulmuş, ama bunu ailesi dahil herkesten gizlemeyi başarmıştır. Her sabah işe gider gibi evinden çıkan Vincent bir süre sonra yalanını büyütmek zorunda kalır ve ailesine Birleşmiş 


Yönetmen: Bartabas 


Ivan arkadaşına görüntülü bir mektup yollayacaktır. Ivan memleketin son halini kameraya kaydeder ve birçok insanla görüşmeler yapar. Bulgaristan'ın 2001 yılında Oscar adayı olarak seçtiği film, insani duyguları ön plana çıkaran başarılı bir yapım. 


Oyuncular: Aurelien Recoing, Karin Viard, Serge Livozet, Jean-Pierre Mangeot. 


Milletler'de çalışmaya başladığını söyler. Bir yandan da para akışını sağlamak için borsa yolsuzluğuna bulaşan Vincenr'ın karısı durumdan şüphelenmeye başlayacak ve ikili bir hayat yaşamaya başlayan kahramanımız kont- 


rolü yitirmenin eşiğine gelecektir. 


Oyuncular: Miguel Bose, Bartabas, Brigitte Marty, Eva Schakmundes. 


Yapım Yılı: 1993 Süresi: 111 Dakika Yönetmenliğini Bartabas'ın yaptığı Mazeppa, 19. yüzyılda yaşamış ünlü Fransız ressam Theodore Gericaulünun hayatını anlatıyor. 

Genç yaşta sirke katılan Gericault atlarla çalışmaya başlar ve olağanüstü yeteneği sonucu unutulmaz at resimle- 


Sinemaya Takeshi Kitano'nun asistanı olarak başlayan Hiroshi Shimizu'nun ikinci uzun metrajlı filmi Chicken Heart çağdaş Japon toplumunu hicveden etkileyici bir komedi. 

Eski bir boksör olan Iwano artık bir barda çalışmakta ve sarhoş iş adamla- 


ri çizer. Erken Romantik dönemin önemli bir temsilcisi sayılan Gericault soyut formlar yerine tutku yüklü gerçekçi resimler çizmesiyle ünlüdür. 

Bartabas'ın da rol aldığı filmin diğer oyuncuları ise Miguel Bose, Bartabas, Brigitte Marty, Eva Schakmundes. 


rının yumruklarına tahammül etmektedir. Sada'nın işi ise Iwano'nun müşterilerinden paraları toplamaktır. 
Emekli öğretmen Maru'yla birlikte üçü de aynı döküntü evde yaşamakta ve her gece işten sonra esrarengiz biri Pops'un yerine uğramaktadırlar. 


Ivan ve sevgilisi, Sofya'da huzur içinde yaşarken, Ivan'ın can dostu Kamen de Amerika'ya taşınmıştır. Birbirlerine video kasetler göndererek “mektup'laşırlar. Ivan birgün arkadaşının ciddi bir trafik kazası geçirdiğini, New York'ta bir hastanede komada olduğunu öğrenir. 

Vize alamayınca, Amerika'ya bir 'video mektup” göndermeye karar verir. Bir halk şarkısı da koyacaktır kasete: Kamen'in büyükannesinden öğrendikleri, ölüleri hayata döndürebildiğine inanılan bir şarkıdır bu. 

Amerika'ya Mektup belgeselci Iglika Triffonova'nın ilk kurmaca filmi. Aynı zamanda, artık devlet yardımından yoksun Bulgaristan'da yeni dönem film yapımının ender örneklerinden biri. 
Bütün mesele, yabancıları projenle ilgilendirip ortak yapım gerçekleştirebilmekten ibaret. 


BARTABAS'IN ATLARI 


FRANSIZ RESSAM GERICAULT'UN HAYATINI ANLATAN BARTABAS, KENDİSİ İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ OLAN ATLARIN SİHİRLİ DÜNYASINI RESMEDİYOR 


Bartabas, ayın filmlerinden Mazeppa'da 19'uncu yüzyıl Fransız ressamlarından Theodore Gericault'un hayatının bir dönemini anlatiyor. 

Gericaült, genç bir adam olarak bir sirke katılmış at resimleri yapma konusunda büyük bir yeteneği olduğunu keşfetmiştir... Görkemli atların, kadınların, sirkteki U kemli müziğin inde kalan Gericault bir anda bogazına kadar tensel zevklere kapılıyor. 


rki yöneten Franconi'y yi rs'de 1983 yılında kupe onun Kurucusu 


Bartabas için pek kuzeydoğu kıyısınd 


Bartabas Mazeppa'dan üç yı kemancının Sibirya'daki bir çalışı 


alı şarkıcıların yorumladığı gör 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ÇANADIAN 
BACON 


her salı 22-01) 
THE FAVOUR, THE WATCH AND THE VERY BIG FISH 


Yönetmen: Ben Lewin 


Oyuncular: Bob Hoskins, Jeff Goldblum, Natasha Richardson, Michel Blanc. 


Yapım Yılı: 1992 

Louis Aubiard dini fotoğraflar çekerek kıt kanaat geçinen talihsiz ve çirkin bir adamdır. İş hayatındaki sıkıntıları yetmezmiş gibi evde de ona son derece tatsız tuzsuz yemekler pişiren kız kardeşiyle uğraşmaktadır. Son zamanlarda başı hayli derttedir, zira acil 


CANADIAN BACON 


Yönetmen: Michael Moore 


olarak İsa'yı canlandıracak, iyi fotoğraf veren bir model bulması gereklidir. Bir arkadaşının yardım ricasını kıramayan Louis kendini bir anda bir seslendirme stüdyosunda bulur ve başına gelecek bir dizi ilginç ve hareketli olayın fitilini yakmış olur. 


Oyuncular: Alan Alda, John Candy, Rhea Perlman, Kevin Pollak, Rip Torn. 


Yapım Yılı: 1994 

Roger And Me, Bowling For Columbine ve Fahrenheit 9/11 gibi belgesel filmlerle bütün dünyada yankı uyandıran Michael Moore'un 1994 tarihli konulu filmi etkili bir politik taşlama. 
Amerikan Başkanı'nın azalan popülaritesini yeniden kazanmak için Kana- 


BANANAS 


Yönetmen: Woody Allen 


da'ya savaş açmayı planladığı film, bir grup Kanadalı'nın meseleyi çözmek için örgütlenmeleriyle ilginç bir yola giriyor. Uzun yıllardır ülkeyi savaşa sokmayan ilk lider olduğu için ratingleri düşen Başkan, bir savaş uydurmak zorunda olduğunu anlayacak. 


- 


Oyuncular: Woody Allen, Louise Lasser, Carlos Montalban, Natividad Abascal. 


Yapım Yılı: 1971 

Filmin adının neden Bananas (Muzlar) olduğu sorulduğunda Woody Allen “Çünkü içinde hiç muz yok” yanıtını vermiş. Filmin hayali bir Orta Amerika ülkesinde geçiyor olması ve bu ülkelerin Muz Cumhuriyeti adıyla anılması bir fikir veriyor aslında. 


Yönetmen: Kathleen Fonmariy 


i Oyuncular: Lio, Christian Vadim, Odette Laure. 


Fotoğraf sanatçısı Camille bir opera kaydı sırasında fotoğraf çekerken bir adama ilgi duyar. Adamın adı Pierre'dir ve ikisi yıldırım aşkla bir araya gelirler. Pierre ona onsuz yaşayamayacağını söylemekte ve aşk yeminleri etmektedir. Oysa gerçekte Pierre'in böy- 


Fielding, aşık olduğu Naney'nin peşinden San Marcos'a gider. Devrimci harekete bulaşmış olan genç kadının Fielding'le beraber olmak gibi bir niyeti yoktur, ama adamın yanlışlıkla diktatör Vargas'ın evine misafir olması işleri değiştirecektir. 


le sözler söylediği tek kadın Camille değildir. Bir süre sonra Pierre'in bu çapkın tavırları yüzünden Camille kıskançlık krizleri geçirmeye başlar ve hayatları cehenneme döner. Filmin başrol oyuncuları Lio, Christian 
Vadim ve Odette Laure. 


BOB HOSKINS 


BİR SAAT BİLE RESMİ OYUNCULUK DERSİ ALMAMIŞ OLMASINA KARŞIN ADINI SİNEMA TARİHİNE YAZDIRAN EĞİTİMSİZ USTA 


Ülkesi İngiltere'nin en iyi, en çok ödüllü oyuncularından biri. Shakespeare Kraliyet Tiyatrosu'ndaki klasiklerden, en çılgın farslara kadar her tür oyunda, filmde başarıyla oynamış. Taban tabana zıt karakterlere can vermiş bir usta. Okulu 15 yaşında bırakmış, bir saat bile resmi oyunculuk eğitimi görmemiş biri için bayağı büyük bir başarı doğrusu. 

Bob Hoskins birgün arkadaşıyla pub'a girdi. Arkadaşı bir rol için denemeye katılacaktı. Bob'a da bir metin verdiler, okumasını söylediler, denemeyi kazanıp oyuna başladı. Derken bir adam ortaya çıkıp onun menajeri olmak istediğini söyledi. Bob 

Hoskins'in en tepeye çıkan oyunculuk macerası böyle başladı işte. Özellikle Who Framed Roger Rabbitle (1988) ile şöhreti yakalamış 


B- 5 Bob Hoskins bu ay The Favour, the Watch, and the Very Big Fish ile ekranda. 


RHEA PERLMAN 


SUSMAK BİLMEYEN GARSON CARLA 
ROLÜ YANILTMASIN KİMSEYİ... 
RHEA, SESSİZ SAKİN BİR TÜR MELEK 


Onu Cheers'in huysuz, sivri dilli garsonu Carla Tortelli olarak hergün ekranda izliyoruz. Rhea Perlman Cheers dizisiyle geçen 11 yılının onunda, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Emmy'sine aday oldu. Hayranlarının gözünde de neredeyse Carla'nın kendisi olup çıktı. Oysa Cheers'in garsonu ne kadar ağzından çıkanı kulağı duymayan, saldırgan bir yaratıksa, Perlman da o kadar utangaç ve sessiz bir kişilik. 

Diziyi çektiği sıralarda gerçekleştirdiği diğer projelerin çogunda ise, kocası Danny DevVito ile birlikte çalışmıştı. Zaten ikisi, 1970'te New York'ta, gözde dizi Taxi'de iki sevgiliyi oynarken tanıştılar. Hatırlarsanız, Danny De Vito orada huysuz ve ağzı bozuk taksi durağı yöneticisi Louie De Palma'yı oynuyordu. Ebedi eşi Perlman ise, yan karakter Zena Sherman olarak şova beş kez konuk olmuştu. 

Düpedüz ideal bir çiftler (üç çocukları da var), yıllardır asla ön plana çıkmamaya özen göstererek, çocuk ve hayvan hakları savunuculuğu yapıyorlar. 
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FRANÇÖESTALEA 


her çarşamba 2-UYU 


Yönetmen: Robert Altman 


Oyuncular: Jennifer-Jason Leigh, Miranda Richardson, Harry Belafonte, Steve Buscemi. 


Yapım Yılı: 1996 Süresi: 116 Dakika 

Roberi Altman'ın çocukluğunu yaşadığı Kansas'ı anlattığı filmi Kansas 
Ciy 1930'lu yılların caz müzikleri eşliğinde politik çürümenin ve organize suçun başrolde olduğu bir öyküyü aktarıyor. Güçlü bir mafya patronunu soymak isteyen, ama onun esiri olan 


Yönetmen: Francis Ford Coppola 


Johnny O'Hara'nın hayatı tehlike alundadır. Onu kurtarmak için harekete geçen karısı Blondie yerel bir politikacının karısını kaçırarak rehin alır. 
Ne var ki seçim kampanyası nedeniyle yolda olan politikacı koca Blondie'nin planlarını zora sokacaktır. 


Oyuncular: Matt Dillon, Mickey Rourke, Diane Lane, Dennis Hopper. 


Yapım Yılı: 1983 Süresi: 94 Dakika 

Rumble Fish çete kültürünün ölmeye yüz tuttuğu bir dönemi anlatan etkileyici bir film. Günlerini loş bir bilardo salonunda ıstaka sallayarak geçiren Rusty James “bir şeylerin? olmasını beklemektedir. Uzun zamandır California'da olan ağabeyi Motorcycle 


Yönetmen: Ingmar Bergman 


Boy'un kasabaya dönüşü bu beklediği şey olabilir pekala. Zamanında birçok kavgaya liderlik etmiş olan karizmatik şahsiyet Motorcycle Boy hâlâ unutulamamıştır ve Rusty James'in de günün birinde üstlenmek istediği rol aslında onunkidir. 


Oyuncular: Liv Ullmann, Erland Josephson, Gunnar Björnstrand, Kari Sylwan. 


Yapım Yılı: 1976 Süresi: 114 Dakika 
7. sanatın en öenmli ustalarından Ingmar Bergman'ın imzasını taşıyan Aysikte Mot Ansikte (Face to Face - Yüz Yüze) kocasından ayrı tatile çıkan psikiyatr Jenny Isakson'ın başından geçenleri anlatıyor. Yaşlı bir kadının hayali yüzünden kötü günler geçiren ve 


Yönetmen: François Truffaut 


depresyona giren Jenny evli bir dokvorla ilişkiye girer. Ne var ki bu kaçamak onu iyi hissettirmek yerine 
Jenny'de histerik krizlere yol açar. 
Yaşlı kadının hayalinin yeniden belirmesiyle daha fazla dayanamayan 
Jenny intihara kalkışır. 


Oyuncular: Catherine Deneuve, Gerard Depardieu, Jean Poiret, Heinz Bennent. 


Yapım Yılı: 1980 Süresi: 130 Dakika 


François Truffaut'nun 1980 tarihli filmi Le Dernier Metro (Son Metro) 
İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Paris'te geçiyor. Yahudi tiyatro yönetmeni Lucas Steiner toplama kampına gönderilmek istemediği 


-için tiyatrosunun bodrumunda sak- 


lanmakta, karısı Marion ise aynı tiyatroda onun son sahneye koyduğu oyunda rol almaktadır. Birlikte oynadığı rol arkadaşı Bernard ile aralarında bir aşk doğmuştur, ama Steiner'e saygılarından ikisi de bu aşkı yaşamaktan kendilerini alıkoymuşlardır. 


BERGMAN'IN 50 YILLIK ARKADAŞI 
OLAN JOSEPHSON, YÖNETMENİN 
EN HAS OYUNCUSU 


Adını duyunca hemen akla gelen ikinci ad, Ingmar Bergman'ınki. 1923'de doğan, 1939'da sahneye çıkan Erland Josephson'a sinemadaki ilk rolünü Bergman verdi. Elli yıldır da yakın arkadaşlar. 
Hatta, seçkin oyuncu çevresiyle tanınan Bergman'ın, 1940'lı yıllardan bu yana, on yıl hiç sektirmeden filmlerinde daima oynamış bir isim o. 

İsveçli aktör, “Ingmar'la birlikte çalışmak benim için daima bir zevk, muazzam bir tecrübe olmuştur” diyor. Kendisi de kültüre meyilli bir ailenin oğlu. Stokholm'de üniversitede okurken tiyatroda aktör olarak çalıştı. ron olduğumu sanmıyorum” diyor “ama saflara 

1956 yılından beri de aynı şehirdeki Kraliyet dönmekten memnunum”. 

Dram Tiyatrosu'nun bir üyesi. Genel sanat yönet- Josephson'u Bergman'ın Ansikte mot Ansikmenliğini üstlendiği dönemde, tiyatro mensupları  £es'inde (Face to Face), Liv Ullmann karakterinin turnelerle bütün Avrupa'yı dolaştı. “Kötü bir pat macera yaşadığı evli doktor rolünde izleyeceğiz. 


CATHERİNE DENEUVE 


BUZLAR KRALİÇESİ TÜRÜNDE 
KARAKTERLERLE YOLA ÇIKAN DENEUVE, FRANSIZ GÜZELLİĞİNİN SİMGESİNE DÖNÜŞTÜ 


Catherine Deneuve, daha çok sanat filmlerinin kısıtlı alanında kalmayı tercih etse de, zarafeti ve güzelliğiyle genelgeçer sinema izleyicisinin de hayranlığını kazanmıştır. Oyuncu annebabanın oyuncu kızı Catherine Dorl&ac; Luis Buriuel, Jacgues Demy, Roger Vadim ve Roman Polanski gibi adların yönetimi altında buzlar kraliçesi türünden karakterleri oynayarak Fransa ve Avrupa'nın en saygın aktrislerinden biri haline geldi. (Daha doğrusu, Catherine Deneuve. Çünkü Catherine, genç yaşta 

” ölen kızkardeşi Françoise da oyunculuk yaptığı için, adları karışmasın diye annesinin kızlık soyadını kullanmayı seçmişti.) 

On üç yaşında sinemaya adım attı, Demy'nin Les Parapluies de Cherbourg / Cherbourg Şemsiyeleri ile de (1964), adını yıldızlar arasına yazdırdı. Aynı yıl kardeşi Françoise ile birlikte yine Demy'nin Les Demoiselles de Rochefort'unda oynadılar. 
Sonra da Deneuve efsanesi aldı başını gitti. 

Fransız güzelliğinin simgesi oldu, Brigitte Bardot'nun ardından madeni paralar ve pullardaki Fransa Cumhuriyeti simgesi Marianne'a onun yüzü verildi. 
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ROBOCOP 


Yönetmen: Paul Verhoeven 


Yapım Yılı: 1987 Süresi: 102 Dakika 

Hollandalı yönetmen Paul Verhoeven'in Hollywood'da yaptığı ilk film olan Robocop, bilim-kurgu ve kara mizahı harmanlayan usta işi bir aksiyon. Yakın gelecekte Detroit'te geçen film, öldürülen bir polis memurunun yeniden diriltilerek, 


E FİLMLERİ 


yarı makine yarı 


THE HI-LO COUNTRY 


Yönetmen: Stephen Frears 


Yapım Yılı: 1998 Süresi: 110 Dakika 

The Hi-Lo Country, aynı kadına aşık olan iki kovboyun yaşadıklarını anlatıyor. Savaştan New Mexico'daki evine dönen Peter'ın tüm istediği çiftliğinde basit bir yaşam sürmek ve hayvanlarını yetiştirmektir. En yakın arkadaşı Big Boy Matson ise her fırsatta 


WHITE SOUALL 


Yönetmen: Ridley Scott 


Yapım Yılı: 1996 Süresi: 129 Dakika 

1960 yılında yaşanan gerçek bir olaydan hareketle çekilen White Sguall, öğretmenleriyle birlikte denize açılan bir grup öğrencinin başlarından geçen trajik bir öyküyü anlatıyor. Okulu gerçek hayatın deneyimleriyle buluşturmayı hedefleyen Christopher Shel- 


Yönetmen: lain Softley 


Yapım Yılı: 2001 Süresi: 120 Dakika 

Adi bir suçtan mahkum olan Prot cezaevi yerine bir akıl hastanesine yatırılir ve doktor Mark Powell'in gözetimine verilir. Prot K-PAX adlı bir gezegenden gelen bir uzaylı olduğunu iddia etmektedir. İlaçlar Prot'un bilinç durumuna bir fayda etmez. Prot'un, 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Oyuncular: Peter Weller, Nancy Allen, Ronny Cox, Kurtwood Smith. 


insan olarak göreve dönüşünü anlatıyor. Robocop yok edilemez bir polis memurudur ve kısa sürede onun sayesinde Detroit'de suç oranı sıfıra iner. 
Ne var ki insani tarafı büyük bir acı çekmekte ve kendisini öldürenlerden intikam almak istemektedir. 


Oyuncular: Woody Harrelson, Billy Crudup, Pen&lope Cruz, Sam Elliott, Patricia Arguette. 


kavga çıkarmayı seven ve ayakta duramaz hale gelene kadar içen bir adamdır. Bu iki dostun hayat Mona'nın gelişiyle tümüyle değişir. Hem Peter hem de Matson bu güzel kadına vurulacak ve dostlukları ciddi bir tes- te tabi tutulacaktır. 


Oyuncular: Jeff Bridges, Caroline Goodall, John Savage, Scott. Wolf. 


don, Albatros adlı teknenin kaptanlığını yapmaktadır. Gençlerin çocukluktan erkekliğe geçişlerini de sembolize eden bu yolculuk birçok unutulmaz deneyimin yanı sıra Karayip açıklarında yakalandıkları şiddetli bir fırtınayla gerçek bir trajediye dönüşür. 


Oyuncular: Kevin Spacey, Jeff Bridges, Mary McCormack, Alfre Woodard. 


aynı bölümde kalan hastalar üzerinde de rahatlatıcı bir etkisi vardır. Durumun ilginçliğini fark eden Dr. Powell onunla daha yakından ilgilenmeye karar verir. Önceleri Prot'un hayal kurduğuna emin olsa da bir süre sonra o da kuşkuya düşecektir. 


PETER WELLER 


ONU ROBOCOP'UN ÇELİK 


KIYAFETLERİNE SIKIŞTIRIP 
DEĞERLENDİRMEK TİYATRO 
KÖKENLİ WELLER'E HAKSIZLIK OLUR 


Herkes onu Robocop'a (1987) adını veren karakterle ve bu karaktere insani hasletler katışıyla hatırlıyor. Hatta bir festivalde kendisi de buna ilişkin bir anekdot anlatmıştı. Çok meşhur bir müzisyenden Peter Weller sıfatıyla kısa filminin müziği için talepte bulunmuş. Adam kibarca reddetmiş. “Ama sonra” diyordu, “Benim Robo lanet olası Cop olduğumu duymuş, o beni aradı, müzigi yapmayı teklif etti.” 

Şöhret de böyle bir şey işte. Ne var ki, Weller'in işin şöhret yanına pek düşkünlüğü yok, çünkü o aslında bir tiyatro oyuncusu. Aktörlüğünün temelinde de çok saygın oyunculuk hocası Uta Hagen'den aldığı dersler var. İlk filmi, bir kanun adamını oynadığı Butch and Sundance: The Early 


GÜZEL, AMA 


KAZANDIĞI ULUSLARARASI ŞÖHRETİ HAK ED İYİ BİR OYUNCU 


Years (1979). Robocop'a gelen zincirin başında ise 1984 yapımı kült film The Adventures of Buckaroo Banzaâi var. Ama çoğuna göre, Robocop'un yönetmeni Paul Verhoeven, Weller'i 'ifade gücü- ne sahip dudakları" için seçmiş. Kimi seyircilere göre ise aktör, David Cronenberg'in, William S. 
Burroughs uyarlaması Naked Lunch'ıyla ölümsüzlüğe kavuştu. 


PENELOPE CRUZ 


HEPSİ BU DEĞİL... AYNI ZAMANDA 
EN 


Ona sadece ülkesinde şöhrete kavuşmuş cazip bir İspanyol aktris gözüyle bakmak zor. Penâlope Cruz, 1990'lı yıllarla birlikte dünya çapında şöhret statüsüne yükseldi. Hem de Tom Cruise'la beraberliginden önce. 1974 doğumlu yıldız, yoğun bale ve caz eğitimiyle geçen yılların ardından, 1992'de oyunculuğa başladı. O yıl birbirinden çok farklı iki filmde, Jamön Jamön ve Belle Epogue'da oy- 
“nadı. İkincisi büyük başarı kazandı, dokuz Goya Ödülü ve bir Yabancı Film Oscar'ı aldı. Cruz'un da yolu açıldı. 

1997'de Sundance'e katılan Abre /os Ojos ile Amerikalı seyircilerin huzuruna ilk kez çıktı; ama ilk İngilizce filmi, Stephen Frears'in yönettiği, ayın filmlerinden The Hi-Lo Country oldu. İkinci Almodövar filmi Todo Sobre Mi Madre/ Annem Hakkında Her Şey'de oynadı, Adının uluslararası arenada Vanilla Sky'la duyurdu. Bu yıl iki filmi var: Chromophobia ve Bandidas. 
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GNBG.S her cuma 22'00 


ROAD HOUSE 


Yönetmen: Rowdy Herrington 


ROAD HOUSE 


Yapım Yılı: 1989 Süresi: 108 Dakika 

Patrick Swayze'nin romantik bir aksiyon yıldızı olarak büyük gişe yaptığı dönemde çekilen Road Howse, işinde bir numara olan bir bar fedaisinin başından geçenleri anlatıyor. Uzakdoğu felsefelerine meraklı olan, doktora derecesi sahibi Dalton hayatını gece ku- 


SPECIES 


Yönetmen: Roger Donaldson 


UPECİCS 
Yapım Yılı: 1995 Süresi: 108 Dakika 

Species'de (Tür) bir grup bilimadamı- nın uzayın ötesinden elde edilen DNA kodlarıyla gizli bir laboratuvarda yarı insan yarı uzaylı bir canlı türü yaratması konu ediliyor. Adını “Sil koydukları bu yaratık, üzerinde yapılan deneyler sonuçlanmadan kaçar ve et- 


11 ŞUBAT 


MAN FRIDAY 


Yönetmen: Jack Gold 


Yapım Yılı: 1975 Süresi: 110 Dakika 

“Robinson Crouse'nun yeni ve şaşırtıcı bir versiyonu? olarak lanse edilen Man Friday, ünlü yazar Daniel De-İoe'nun unutulmaz romanına farklı bir bakış açısı getiriyor. Issız adada Cuma'ya rastlayan ve onu Hıristiyan- 


18 ŞUBAT 


laştırmak isteven Robinson Crouse 


BAD TIMING 


Yönetmen: Nicolas Roeg 
Oyuncular: Art Garfunkel, Theresa Russell, H Yapım Yılı: 1980 Süresi: 116 Dakika 


Kült filmlerin yönetmeni olan Nicolas Roeg, 1980 tarihli Bad Timing ile konuk oluyor ekranlarımıza. Bir partide tanıştığı Milena adlı kadına tutkuyla bağlanan psikiyatr Alex'in öyküsünü geri dönüşlerle anlatan film, cinsel tutkunun ve kıskançlığın etkileyici bir 


Oyuncular: Patrick Swayze, Kelly Lynch, Sam E 


liott, Ben Gazzara. 


üplerinde güvenlik şefliği yaparak kazanmaktadır. Ünü yaşadığı eyaletin sınırlarını aşan Dalton'a Missouri'deki Double Deuce adlı bir bardan iş teklifi gelir. Sık sık yer değiştirmeyi seven Dalton da bu teklifi kabul eder ve yeni bir hayata adım atar. 


4 Oyuncular: Natasha Henstridge, Ben Kingsley, Michael Madsen, Alfred Molina. 


rafta dehşet saçmaya başlar. Sil'in bir numaralı amacı insanlarla çiftleşmek ve olağanüstü dönüşüm yeteneği sayesinde birlikte olduğu kişinin bedenine girmektir. Onu durdurmak da ancak bir grup uzmanın takım çalışması sayesinde olabilecektir. 


Oyuncular: Peter 0'Toole, Richard Roundtree, Peter Cellier, Christopher Cabbot. 


işinin hiç de kolay olmadığını anlayacaktır. Kısa bir süre sonunda Robinson Crouse kendisini, Cuma'nın kabilesine kabul ettirmeye çalışırken bulur. Sandığından çok daha akıllı ve becerikli çıkan Cuma'nın Crouse 'yu köle haline çevirmesi an meselesidir. 


arvey Keitel, Denholm Elliott. 


analizini sunuyor. Geri planda The 
Who, Keith Jarret ve Billie Holliday gibi grup ve şarkıcıların müziklerini kullanan Roeg klostrofobik bir atmosfer yaratarak bir hayli güçlü bir anlatım tutturuyor. Ayın en ilginç filmlerinden biri. 


ROLÜ GEREĞİ FİLMİN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE BEDENİNİ SERGİLEMEK ZORUNDA KALMASI 
ŞANS MIYDI ONUN İÇİN ŞANSSIZLIK MI 
KARAR VERMEK GÜÇ 


İnternetin en makbul erkek sitelerinden birinde onu değerlendirirken öyle yüksek puanlara ulaşmışlar ki, “Natasha Hensiridge'in oynamasına ne gerek var?” diye soruyorlar. “Niye sayfalarca diyalog ezberlesin, günde 16 saat bir treylere tıkılıp kalsın ve eleştirmenler tarafından minik parçalara ayrılsın ki? 
Niye ona şöhreti getiren mesleğe, modelliğe geri 

- dönmesin?” Eh, belki de oyunculuğu sevdiği içindir. 

Henstiridge herkes tarafından Species / Tür kızı olarak tanınmadan önce bir modeldi. O sıralarda, hamile kalmak için eş arayan o baştan çıkarıcı uzaylı kadar güzeldi. 1.78 boyu ve Yunan heykellerini hasetten çatlatacak fiziğiyle, yine dünyanın ecesiydi. 
Aynı zamanda maceracı ruhlu bir genç hanımdı. Ne 
de olsa, model olmak için Paris'e gitmek üzere 14 
yaşında evini terk eden birinden söz ediyoruz. 

Üstelik eşleşip üremek için ölümcül bir ihtiyaç hisseden insan/uzaylı klonu Sil de, oynanması hiç kolay-bir karakter değildi. İnce sarışın Natasha'nın, senaryo uyarınca filmin büyük bölümünü: çıplak geçirmesi gerekti. Böylece de Natasha, erkek Gerelerimi kapaklarını süsledi; ama eleştirmenlerden aynısölg de takdir gördüğü söylenemez. Azmetti, sa z yunmak değil, diyalogları da telaffuz etmek sur başarı kazanacağı filmlerde oynadı. Dog Park (198 ve The Whole Nine Yards'la (2000) komediyi den& di. Kanadalı Natasha Henstridge, otuz yaşında durup geriye baktığı zaman, herhalde on altı yıl önce evden kaçmaya karar verişine pişman değildir. 

Fransız Cosmopolitan dergisinin kapağına yerleştiğinde, henüz 15 yaşındaydı. O günden beri de-kapagında yer almadığı dergi kalmadı. i 

Bu arada, Damian Chapa ile evliliği iki yıl bile s sü medi, ama nişanlısı Liam Waite'ten altı yaşında, Tristan River adlı bir oğlu var. İki tane de dövmesi: Kuyruk sokumunda içiçe geçmiş erkek ve dişi simgeleri ile sağ kalçasındaki taç takmış sakallı aslan. 
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her cumartesi 20:00 - 22:00 
POKAYANIYE saat 20:00 


© Yönetmen: Tengiz Abuladze 


Yapım Yılı: 1987 Süresi: 144 Dakika 198/te çekimleri tamamlandığı halde Sovyet rejiminin sansür uygulaması- nın kurbanı olan Pokayaniye (Repeniance), Cannes'da Jüri Özel Ödülü'nü aldığı 1987 yılına kadar gün ışığına çıkmadı. Stalin ile Hitler arası despot 

bir politikacı olan Gürcü Vali Varlam 


EBRENJAROK saat 22:00 


© Yönetmen: Bence Miklauzic 


i Yapım Yılı: 2002 Süresi: 130 Dakika 

Uyurgezerler'de işinden kovulan Sandor orta yaşlı bir adamdır. Adriyatik sahiline doğru yola çıkar, ama içkili araba kullandığı gerekçesiyle iki polis tarafından haksız yere durdurulur. Aynı sırada sigara pazarlamacısı Anna elindeki sigara numunelerini tanıtmak 


HAWKS saat 20:00 


Yönetmen: Robert Ellis Miller 


Yapım Yılı: 1989 Süresi: 106 Dakika Ölümcül safhadaki iki kanser hastası- nın kalan son günlerini güzel geçirmek için hastaneden kaçarak yola koyulmalarını anlatan Hawks, duygusal 


yanı ağır basan sıradışı bir kara komedi. Eski bir sporcu olan Decker hastalığının da etkisiyle hayatla tüm bağla-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İGEMAN  saat22:00 


Yönetmen: Fred Schepisi 


Yapım Yılı: 1984 Süresi: 100 Dakika 
© Iceman psikolojik derinliği olan ilginç bir bilim-kurgu. Kuzey Kutbu'na yapılan bir keşif sırasında donmuş bir halde bulunan bir mağara adamının hayata döndürülmesi bilimsel çevrelerde büyük yankı uyandıracak bir gelişmedir. Iceman (Buzadam) adı veri- 


| Oyuncular: Avtandil Makharadze, Ya Ninidze, Edisher Giorgiobiani, Ketevan Abuladze. 


Aravidze öldüğü zaman oğlu büyük bir ideolojik kavganın ortasında kalır. 
Babası sağlığında çok kişiye acı çektirmiştir. Baba Aravidze'nin toprağa verilmesi etrafında dönen hikaye Tengiz Abuladze'nin rejisiyle bir hayli çarpıcı bir filme dönüşmüş. 


i Oyuncular: Gyorgy Gazso, Eszter Marko, Peter Laszlo. 


üzere civardaki barları ve cafeleri turlamaktadır. Bu barlardan birinde Sandor'la tanışır. Öyküye dahil olan üçüncü kişiyse bir iş kazası sonucu sakatlanan fabrika işçisi Bandi olacaktır. 
Nihayetinde kader bu üç kişiyi aynı karakol hücresinde bir araya getirir. 


Oyuncular: Timothy Dalton, Anthony Edwards, Janet McTeer, Camille Coduri. 


rını koparmış ve ölümü kabullenmiştir. Bir avukat olan Bancroft ise ondan daha iyimserdir ve Decker'i kendisiyle birlikte Hollanda'daki bir geneleve gitmeye ikna etmiştir. Hastaneden bir ambulans çalan ikili hiç vakit kaybetmeden yola koyulurlar 


Oyuncular: Timothy Hutton, Lindsay Crouse, John Lone, David Strathairn. 


len bu tarih öncesi insan üzerinde deneyler yapan Dr. Stanley Shepard ve 
Dr. Diane Brady onunla iletişim kurmanın yolunu aramaktadır. Bir grup bilimadamı ise Iceman'in parçalara ayrılarak iç organlarının incelenmesi gerektiğini öne sürerler. 


SMOULDERING CIGARETTE 


Yönetmen: Peter Bacso 


Yapım Yılı: 2002 Süresi: 118 Dakika 

Çek Peter Bacso'nun 2002 tarihli filmi Snowldering Cigaretie (Hamvadö Cigarettavög) Budapeşte'de geçen bir aşk hikayesini anlatıyor. Katalin'in gece şovlarında söylemek üzere yeni şarkılara ihtiyacı vardır ve bunun için de Yahudi müzisyen Süti ile anlaşır. 


Yönetmen: Gyula Gulyas 


Yapım Yılı: 2002 Süresi: 87 Dakika 

Transilvanyalı şair Laszlo Kiraly'nin bir öyküsünden hareketle çekilen Fey Hull Az Arcodra (Lighi Falls On Your Face) kaybedilmiş bir savaşın ardından çürümekte olan bir şehirde filizlenen bir sevdayı anlatıyor. İkisi de askeri kıyafetler içinde olan'bir adam 


Yönetmen: Elem Klimov 


Yapım Yılı: 1985 Süresi: 136 Dakika 


Elem Klimov'un unutulmaz filmi Ge/ ve Gör ülkemiz sinemalarında da gösterilmiş ve büyük bir beğeni toplmıştı. 
Savaşın tüm dehşetini bütün çıplaklıgıyla gözler önüne seren film Ales i Adamovitch'in 2. Dünya Savaşı sırasında yaşadığı olaylar temel alınarak 


SOLARIS saat22:00 


| Yönetmen: Andrei Tarkovsky 
| Oyuncular: Natalya Bondarchuk, Jüri Jarvet, 
Yapım Yılı: 1972 Süresi: 160 Dakika 


Genç yaşta hayata veda eden büyük 
Rus sinemacı Andrei Tarkovsky'nin imzasını taşıyor. Solaris gezegeninin yörüngesinde yer alan bir uzay üssün- de meydana gelen bir cinayeti araştırmak bir i. psikoloğun başından geçenler an- 


üzere görevlendirilen 
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Oyuncular: Alexei Kravchenko, Olga Mironova, 


saat 20:00 


Oyuncular: Eszter Nagy-Kalozy, Peter Rudolf, Györay Cserhalmi, Peter Andorai. 


Diğer yandan ordu mensubu bir generalle yakınlaşan Katalin uzun sürecek sağlam bir dostluğun temellerini atacaktır. Yaklaşan Nazi işgaline karşı kenetlenen bu üçlü, merak ve endişe içinde tüm dünyayı etkisi altına alan tarihi olaylara tanık olacaktır. 


LIGHT FALLS ON YOUR FACE  saat22:00 


Oyuncular: Lorand Vata, Klara Tompa, Jozsef Biro, Attila Gasparik. 


ve bir kadın geceyi onları evine almayı kabul eden bir öğretmenin yanında geçirirler. Onları bu eve getiren olaylar serisi ise gece boyunca, geri dönüşlerle aktarılıyor. Büyük bir yıkım karşısında tek çareyi aşkta bulan iki kişinin öyküsü son derece etkileyici. 


Lubomiras Lauciavicus. 


gerçekleştirilmiş. Nazi birliklerinin 600'den fazla köyü ateşe verdiği Belarusta yaşanan korkunç olayları 13 
yaşında bir çocuğun gözlerinden aktaran Come And See, 2. Dünya Savaşi'nı Rus cephesinden anlatan az sayıda filmden biri. 


Donatas Banionis, Anatoli Salonitsin. 


latılıyor. Araştırmalarını derinleştiren psikolog Solaris gezegeninde bulunan suyun, aslında orada bulunanların bastırılmış hafızalarını açığa çıkaran bir çeşit beyin olduğunu öğrenir. 
Tarkovsky ile tanışmadıysanız bu fırsatı kaçırmayın. 
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ENECE© O haftaiçihergin 19:15 


CHEERS 


BARIN KOÇ'U NICHOLAS COLASANTO, 
ŞUBAT AYINDA İZLEYECEĞİMİZ 
BGEYMÜN ÇEKİMİNDEN İKİ GÜN 
SONRAYAŞAMINI YİTİRDİ 


Nicholas Golasanto, Cheers adlı barda herkes tarafından Koç (Coach) olarak tanınan sevimli ve unutkan barmeri Ernie Pantusso olarak kazındı akıllara. Pantusso, emekli bir beysbol koçu ve yöneticisiydi. Cheers'ın 1 Şubat'fa yayımlanacak Cheerio, Cheers adlı bölümünün çekimlerinden birkaç gün sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Nicholas Colasanto ile birlikte Koç da veda etti çok sevdiği ve sevildiği barina. 

Ondan yadigar Kızılderili şefi Geronimo'nun çerçevelenmiş bir fotoğrafı kaldı geriye... Bu fotoğraf Nicholas'ın soyunma odasında asılıydı ve ölümünün ardından, onun 

« << eeemersettö barın duvarına asıldı. Her zaman uzaktan da — olsa Sam'in neler yaptığını izliyormuş , hâlâ bardaymış gi- 
—. bi algılandı müdavimlerce. 
>  —emsbölümünün sonurida Sam “Üzgünüm, kapalıyız” dedi ve Geronimo'nun fotoğrafına doğru yürüyüp, çerçeveyi düzeltti; Koç'a, eski dostuna tüm müdavimler adına, sonekez veda ediyordu aslında. 


KOÇUN TARİHİ 

Nicholas Colasanto 19 Ocak 1924'te doğdu. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan Ordusu'ndaydı. Oyunculuğa 28 yaşında, efsanevi oyuncu Henry Fonda'yı sahnede izlediği zaman ilgi duydu. Arizona'da bir tiyatroya katıldı. Sonra New York'a döndü ve off-Broadway yapımlarında rol aldı. Sonunda bir çamaşır deterjanı reklamı sayesinde biraz para kazanabildi ve Hollywood'a gitti. 

Oyuriculuğun yanı sıra yönetmenliği denedi. Bonanza, Cölümbo; S.W.A.T. ve Logan's Run'ın çeşitli bölümleri- mi yönetti; 1 Spy, My Favorite Martian, Mission: Impossible, Kojak ve Baretta'da rol aldı. 

1980'de Raging BulPda Tommy Como rolüyle en ses getiren işine imza attı. 1982'de ileride efsane olacak Cheers'a dahil oldu. Koç rolüyle Emmy'ye aday gösterildi. 15 
Şubat 198 te yaşamını yitirerek Cheers barını ve TV izleyicilerini “koçsuz? bıraktı. 


AZN İSİN 20:00 MALCOLM | 20:30 LİSTEN UP (21:00 BOSTON PUBLIC 


MALCOLM 
IN THE MIDDLE 


FRANKİE MUNIZ, MALCOLM OLARAK BAŞLADIĞI KARİYERİNDE İNANILMAZ BİR HIZLA İLERLİYOR. SON OLARAK RACING STRIPES ADLI ANİMASYONDA ANA KARAKTER OLAN ZEBRAYI SESLENDİRDİ 


Ergenlik döneminin tüm dezavantajlarına rağ- Genç yaşında kariyerinin zirvesine gelen Frankie 


> 


men üstlendiği tüm seslendirme işlerini başarıyla uniz bir yandan Malcolm in #be Middle'ı sürdütamamlayan Frankie Muniz, henüz 19 yaşında ol- o rürken diğer yandan durumunu şöyle değerlendirimasına karşın tecrübeli sayılabilecek bir seslendir. o yor: “Korkutucu bir döneme giriyorum. Yapacame sanatçısı artık. Üstelik Malcolm in #he Middle o ğım bir sonraki film doğru ve farklı olmalı. İyi bir 


da hâlâ televizyonun en başarılı dizileri ara- iş çıkartmalıyım.” 


sında ve rol aldığı filmler de küçümsenmeye- ? Malcolm'ın kendisi için “kutsal” bir rol olcek gişe gelirleri elde ediyor. — < duğunu söyleyen Muniz, 20 yaşını da geç-IO'su dizide canlandırdığı Malcolm ka- 2. ? tikten sonra dizinin nasıl şekilleneceğini 


rakteri kadar yüksek olmasa bile, Muniz'in merak ettiğini söylüyor. Sonuçta Mal- 


kazandığı para Malcolm'ın tüm aile tari-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İ sai i DR «> © merakla ne yapacaklarını 


colm büyüyor ve bir gün geldiğinde hinde kazanılandan çok daha fazla. evden ayrılmak zorunda... 
Yoksa senaristlerin başka 


planları mı var? Muniz de 


O ARTIK BİR ZEBRA 
“Muhteşem oyuncularla ça- | 


5 
#. i ; > , lıştım, ama hiçbiriyle tanışma- o BE : Atar şti bekliyor. 
dım” diyor Frankie Muniz, son ş filmi Racing Siripes adlı animasyonla ilgili. Filmde aksi bir zebrayı seslendiren Oscar ödüllü Dustin Hoffman'la sahneleri hatırlatılınca “Son çalış- £ maydı” diye doğruluyor Muniz de: 

“Yapımcılar daha duygulu, daha ger- © çekçi olsun istediler ve Dustin Hoffman'ı da çağırdılar. Sahnemizi birlikte seslendirdik.” Başta karşısındaki sinema du- / ayeninin onu çok heyecanlandırdığını, sonra Hoffman'ın profesyonelliği karşısında bu heyecanın 'etkilenmeye” dönüştüğünü söylüyor. 

Racing Stripes'de birlikte çalıştığı ama tanışmadığı ünlülere gelince... 
Whoopi Goldberg deneyimli, yaşlı bir keçiyi, Jeff Foxworthy bir horozu, 
Mandy Moore ise Malcolm'ın seslendirdiği zebranın kalbini çalan 


Zi 


şirin kısrağı seslendirdi. 
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BOSTON PUBLIGE 


HARRY LIPSCHULTZ, WINSLOW LİSESİ'NİN OTORİTE SAPLA NININI yağ” 


ÖĞRETMENİ... 


İşimizi seviyor musunuz? 

İşimi çok seviyorum. Çok fazla! 
Niçimtalışıyorsunuz? Niçin dinlenmiyorsunuz? 
Niçin çalışmayayım ki? Hem çalışiyor hem de zevk alıyorum. Benim dinlenme yöntemim çalışmak. 
Boston Public'te çalışmaktan memnun musunuz? 
Her dakıkasını seviyorum, her bir dakikasını. Dizide bu şekildeyer almak çok güzel. 

Cocukları”ve öğretmenleri ilgilendirecek daha önemli bir rolalmayı ister miydiniz? 

Kesimliklet Boston Public derinliği olan bir dizi. Öğrenciler, öğretmenler ve her birinin sorunları üzerine... Bugünkü öğrenciler, bizim öğrencilik günlerimizden çok farklı. Bugün de çok iyi öğrenciler var; ama kabul etmeliyiz ki zaman zaman da kötülerini görüyoruz. İyiler kötülerden oran olarak daha fazla; ama bununla birlikte sonuçta çürük bir elmadan söz ediyoruz. 


ONU CANLANDIRAN FYVUSH FINKEL NASIL BİREBERSİNİZ? 


Sistemi artık daha mı iyi anlâğımız? 

Sistemi çok iyi anladım. FarlğsBircağda olduğunu. 
zu anlamak zorundasınız. İsanlar farklı, Gençler, benim gençliğimden farklı. Ben gençken, öğretmenlerimize gösterdiğimiz saygı gercekten olağanüstü bir saygıydı. Böyedayaanmazsanız. sızı müdüre 20- türeceklerini ve *bitetezmizi” bilirdiniz. 

Galiba yaşanmı$ olaylardan anlatıyorsunuz... 

Evet, öyle yapıyorum evet! Biz hepimiz normaldık. 
Bunlar oluyordü; ama © kadar da kötu degildi. Hepimiz saygılığdık. Bugün öğretmenlerine karşı Da zen o kadarjsaysilr olmuyorlar. 

Bu durumu nasıl açıklıyorsunuz? Bu sadece Amerika'da değil Ayrmpa'da da böyle. 

Bu, ailelerin hatası. Onlara geleceklerini öğretmenlerinin şekillendireceğini anlatmalılar. Eğer iyi öğrenirsen, iyi bir geleceğin olur. Fakat eğer öğretmenine Saygı göstermezsen hiçbir şey olamazsın. 


NIN 20:00 ACCORDING TO JIM | 20:30 TWO & A HALF MEN 


21:00 LAS VEGAS 


120:30 JOEY 


21:00 DESPERATE HOUSEWIVES 


ACCORDING TO JIM 


SIRADAN KARAKTERLERİ VE SIRADAN ÖYKÜLERİYLE ACCORDING TO JIM BÜYÜK BÜTÇELİ YAPIMLARIN KARŞISINDA DİMDİK AYAKTA 


ABD'de televizyon izleyicileri arasında yapılan anketlere göre According to Jim, “mavi yakalı” çalışanların favorisi. 

Jim Belushi'nin sürüklediği dizi, eleştirmenlerden nasıl değerlendirmeler gelirse gelsin yapımcılar nezdinde en güvenilir dizi. Seyrediliyor ve beğeniliyor. 
Sadık eş Cheryl ve bazen onu yolda bırakıp kaçsa da Jim'in kimi zaman vicdanı, kimi zaman suç arkadaşı olan Andy bu resmi tamamlayan “sıradan? 
karakterler... 


A, 


Jim Belushi ve Courtney Thorne-$mith dizilerinin yakaladığı başarıyı değerlendirirken, According to Jim'in içinde “eski model aile komedisi” etkileri olduğunu itiraf etmekten çekinmiyor. Kendi dizilerinde Cheryl'ın Jimi, klasikler arasında sayılan The Honeymooners'ta Alice'in Ralph'ı sevdiği gibi sevdiğini söyleyen Belushi, The Horzeymooners'ın büyük bir hayranı: “Orada iki karakter birbirine tapıyor, birbirlerini gerçekten ama gerçekten çok seviyorlar. Bu bizim de dizide korumaya çalıştığımız en önemli ayrıntılardan biri. Cheryl ve Jim böyle bir aşk yaşıyor.” 


ESKİ VE GÜVENİLİR 
Jim Belushi önderliğindeki According to Jim ekibi, hızla akıp giden ve ayakta kalabilmek adına en uç noktalarda deişimin yaşandığı bir sektörde “geleneksel” olanı sürdürerek başarılı ol- 
— » maya devam ediyor. Onlar, telez vizyon izleyicilerinin hızla tükettikleri “aykırı yapımlar" 
arasında, asla vazgeçilemeyen “eski dostlar” gibi. 

Hiç mi değişiklik olmuyor onların hayatların- 
Vi da? Tabii ki oluyor... 

vi Dördüncü sezonda 

| © yeni bir bebek sahibi olmak istediklerinde hem 

onları hem de izleyicileri 

bir sürpriz bekliyor olacak... Jim'in sperm sayısı yeterli çıkmayacak! 

Bu bir sorun mu? Tıp dünyası için çok da büyük bir problem değil; peki ya Jim bu durumu na- 
— sıl karşılayacak dersiniz? Jim'i tanıyanlar için bu sürecin biraz sorunlu geçeceğini tahmin etmek hiç de güç değil... İşte size değişiklik! 


DİZİLER 
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YİNE BEBEK BEKLİYORLAR! 
SONBAHARDA YENİ BÖLÜMLERİYLE 
DÖNDÜĞÜNDE, CHARLIE SHEEN BİR 
KEZ DAHA BABA OLMUŞ OLACAK 


Charlie Sheen hakkında ajanslardan geçen haberlerin tamamı “aile yaşantısı, bebek, aile babası” başlıklı oluyor. Yıllarca tam tersi içerikli haberlerle anılan Sheen için garip bir kader değişimi bu. İşte yılın son günlerinde gelen yeni bir haber: “Denise Richards, eşi Charlie Sheen'le birlikte yeni bir bebek beklediklerini açıkladı.” Şimdiler- de, Haziran ayında doğması beklenen ikinci bebeklerine hazırlanıyor ünlü çift. Anlaşılan Charlie Sheen “iyi adam” olmayı sevdi ve bu “gerçek rolü” sağlamlaştırarak sürdürmeye kararlı. 

33 yaşındaki Richards ve 39 yaşındaki > 


Sheen 2000 yapımı Good Advice adlı fil- a pi min çekimleri sırasında tanışmış, Denise Pm. | Richards'ın 2001'de Spin City'ye konuk > > v oyuncu olarak katıldığı dönemde de sevgi- —. . —. 


li olmuştu... Çift, 2002'de evlendi. 


15 ŞUBAT 


SAN 20:00 ACCORDING TO JIM | 20:30 TWO & A HALF MEN | 21:00 LAS VEGAS | 


20:30 JOEY 


21:00 DESPERATE HOUSEWIVES | 


LAS VEGAS 


JAMES CAAN VE JOSH DUHAMEL ÜZERİN SONBAHARDA YENİ BÖLÜMLERİ YAYINLA 


SIEMENS 


E ÇOK YAZIP ÇİZDİK. 
ACAK LAS VEGAS'A 


ARA VERMEDEN ÖNCE DİĞER OYUNCULARA BİR GÖZ ATALIM 


JAMES LESURE 

(Mike Cannon) 

Canlandırdığın karakterle ortak noktan var mı? 

Evet, ikimiz de çukulatalı keki ve kadınları çok seviyoruz. 

Burcun nedir? 

Başak. Ever, başakların olması gerektiği gibi son derece zekiyimdir. Aynı zamanda çok da üretken olduğumu söylemeliyim. 

Hangi TV dizisine konuk oyuncu olmak isterdin? 

The Simpsons 

Bir numaralı şikayetin nedir? 

Yalan söylemek ya da ağız kokusu. 


NIKKI COX (Mary Connell) 

Canlandırdığın karakterle ortak noktan var mı? 

Hiçbir ortak noktamız yok. 

Burcun nedir? 

İkizler. Birçok özelliğini taşımadığımı söylediler; ama diğer yandan zaten astrolojiye çok da önem vermiyorum. 

Hangi IV dizisine konuk oyuncu olmak isterdin? 

COPS 

Bir numaralı şikayetin? 

İnsanların genel olarak kötü tutumları. 


Pek değil. 
Burcun nedir? 


I Love Lucy! 
Bir numaralı şikayetin nedir? 


MOLLY SIMS (Delinda Deline) 

Canlandırdığın karakterle ortak noktan var mı? 

Hem evet, hem hayır. Delinda vahşi, çıkarcı ve sinsi; ama diğer yandan şirin ve komik de! 

Burcun nedir? 

İkizlerim. Evet, evet, evet çok konuşurum; aynı anda kafamda on proje olması gerekir. 

Hangi TV dizisine konuk oyuncu olmak isterdin? 

Charlie'nin Melekleri. 

Bir numaralı şikayetin nedir? Ertelemeler! 


VANESSA MARCIL (Samantha Jane) Canlandırdığın karakterle ortak noktan var mı? 


Terazi burcuyum ve evet, kararsız biriyim. 
Hangi TV dizisine konuk oyuncu olmak isterdin? 


Yüzüme baka baka yalan söyleyen insanlar. 
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MARSHA THOMASON 

(Neesa Holt) 

Canlandırdığın karakterle ortak noktan var mı? 

İkimiz de işimizi ciddiye alıyoruz. 

Burcun nedir? 

Oğlak. İnsanlar zaman zaman delirdiğimi düşünüyor; ama mantıklı da olmayı başarabilirim aslında. 

Hangi IV dizisine konuk oyuncu olmak isterdin? 


Scrubs'ta konuk oyuncu olmayı isterdim. Bu çok eğlenceli olurdu. 

Bir numaralı şikayetin nedir? 

Kabalık yapan terbiyesiz insanlar. 


Mobile 
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ER 


İnternet üzerinde yayın yapan, hemşirelerin sorunlarını aktaran The Center of Nursing Advocac adlı sitede ER'ın hemşirelik mesleğine bakışı değerlendirilmiş. İşte hemşirelerin gözünden ER... 


“ER genellikle hemşireleri yetkin, teknik deneyime sahip, hastanın tedavisine katılan profesyoneller olarak resmediyor. Birçok benzeri şovda yapıldığı gibi hemşireleri birer seks objesi olarak değerlendirmiyor. Üç ana hemşire karakteri de heteroseksüel, beyaz kadınlar olmasına karşın, erkek hemşireler olabileceğini de reddetmiyor. 

Carol Hathaway ve Abby Lockhart adlı hemşire- 


Julianna Margulies ta 


Carol Hathaway kadin rla birlikte. 


eN 20:00 SIGNIFICANT OTHERS | 21:00 ER 20:00 MISS MATCH 


carjlandırılan başhemşire 


SAĞLIK SİSTEMİNİN VAZGEÇİLMEZLERİ HEMŞİRELER ER'I NASIL İZLİYOR DERSİNİZ? 
SORUNUN YANITINI, ABD MERKEZLİ BİR HENŞİRE İNTERNET SİTESİNDE BULDUK 


ler, televizyon tarihinde “ağırlığı en fazla hissedilen hemşire karakterler arasında. Yetenekliler ve pozitüf karakterler. Özellikle Hathaway genel olarak güçlü bir karakter ve iyi bir başhemşire. 

Lockhart ise başlarda zayıf görünmekle birlikte, dizinin ilerleyen bölümlerinde ağırlığını hissettirme- ye başladı. Üstelik hemşire kalmayı tercih etmesinin nedenlerini sıralarken, doktorların hemşirelere davranışlarını da eleştirel bir dille ifaderek... 

Ne yazık ki Lockhart'ın ilerleyen bölümlerde tp fakültesine dönerek doktor olmaya çabalaması, izleyicilere hemşireler için çok da parlak olmayan mesajlar iletmiş oldu. 


Üçüncü sezonda iş anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan gerilim, hemşirelerin karşılaştığı sorunların televizyon ekranına aktarılmasını sağladı. 


DOKTORLAR PATRON DEĞİLDİR 

Hemşirelerin sosyal durumlarını yansıtırken başarılı olan ER, klinik işleyişi içinde onların rollerini aktarmak noktasında ise yetersiz. 

Hemşireleri “yardımcılar? olarak tanımlayan dizide tüm ağırlık doktorlara veriliyor. Farklı konumlardaki profesyonellerin görevlerini yerine getirerek tamamladıkları bir organizasyonu, doktorların *parronluğunda” gelişen bir süreç olarak yansıtıyor... Zaman zaman doktorlar hemşirelere işleri öğretmeye kalkabiliyor ve hatta “hemşireleri işten kovan” doktorlarla bile karşılaşabiliyoruz. 

Sonuç olarak bazı yönlerden takdiri hak eden ER'ın da eleştirilecek noktaları var. Normal hayatta doktorlar, hemşireler ve sağlık sisteminin diğer birimleri bir takımın üyeleridir. Fakat ER'da doktorlar “kahraman” olarak ilan edilirken, hemşirelerin payı yeterince yansıtılmıyor.” 


SIGNIFICANT 
OTHERS 


GELENEKSEL KOMEDİLERDEN ÇOK 
FARKLI OLAN S/GNIFICANT 
OTHERS, SONA ERİYOR. 

EVLİLİK TERAPISI İÇİN 

SON FIRSAT 


Film ve dizilerde evli çiftlerin yaşadığı sorunlar birçok kez konu edildi. Dram olarak da yansıtıldı ekrana, komedi ögesi olarak da; ama hiçbir yapım bu sorunu Significant Others kadar çırılçıplak ve gerçekçi bir tarzda ele almadı.. 

Oyuncuların birebir takip ettikleri bir senaryonun olmayışı evlilik terapistinin odasına yerleştirilmiş bir kameradan gerçek çiftlerin sorunlarını izliyormuş hissi yarattı izleyicilerde. 

Dizinin yaratıcısı, Robert Roy Thomas “doğaçlama yönteminin taşıdığı potansiyeli" reklam filmleri çekimlerinde keşfettiğini söylüyor. "Kameralar kapandıktan sonra oyuncular sette saçmalıyor, canlandırdıkları karakterin ağzından şakalar yapıyordu ve bu durum herkesi çok eğlendiriyordu” diyen Thomas, çekim sırasında yapılan hataların da çok eğlenceli olduğunu düşünerek kararını verdi: “Madem bu durum insanları eğlendiriyor, niçin bilerek ve isteyerek yapmayalım ki?” 

Sonrasında özgür bıraktı oyuncularını ve ortaya Significant Others çıktı... 

Dikkatli olun, bitmek üzere! 
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THE SIMPSONS 


EN AZ O GÖRÜNÜYOR. EN AZ O KONUŞUYOR. ONU EVDE UNUTTUKLARI OLUYOR... HER ŞEYE RAĞMEN MAGGİE SIMPSON VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR; ÜSTELİK KISA HAYATINA ONLARCA OLAY SIĞDIRARAK 


Maggie'nin doğum tarihi nedir? Maggie şu anda kaç yaşında? 

Tam olarak bilinmiyor. Homer ve Marge'ın “han- The Simpsons'da karakterler yaşlanmadığı için gisi olduğu bilinmeyen bir ayın” 18'inde Maggie'yi o Maggie de sürekli bir yaşında. İlk doğum günü par- 
“planladıklarını? biliyoruz. (2. Sezon 10. Bölüm) tisini de birinci sezonun 21. bölümünde kutlamıştı. 


Maggie'nin resmi adı nedir? 

Margret Simpson (3. Sezon 6. Bölüm) 

Maggie'nin hayatındaki önemli olaylar nelerdi? 

© Doğumu (2. Sezon 10. Bölüm) 

e İlk dişini çıkartması (8. Sezon 19. Bölüm) 

© İlk anlamlı sözcüğü (9. Sezon 8. Bölüm) 

e Bir çatalla, kimsenin yardımı olmadan yemek yemesi (1. Sezon 12. Bölüm) 

e İlk güçlü rakibi, tek kaşlı bebek Gerald'la karşılaşması. (1. Sezon 18. Bölüm) 

© İlk doğumgünü. |1. Sezon 21. Bölüm) 

e Mr. Burns'ü vurması. (2. Sezon 20. Bölüm) 

© En Şirin Bebek Ödülü'nü kazanması. 

(4. Sezon 5. Bölüm) 

Maggie'nin ağzından hiç düşürmediği emziğini başka kimler kullandı? 
© Bari (7. Sezon 1. Bölüm) 
© Bir ayı (7. Sezon 9. Bölüm) 
e Homer (7. Sezon 13. Bölüm) 
e Lisa'ın midillisi (8. Sezon 6. Bölüm) e Bir yılan (9. Sezon 18. Bölüm) 
e Mir. Burns |1. Sezon 1. Bölüm) 
© Bart (1. Sezon 4. Bölüm| e Homer (2. Sezon 32. Bölüm) 
Maggie'yi seslendiren (konuşan ya da Maggie'ce sesler çıkartan) en ünlü isimler kimlerdi? 
© Elizabeth Taylor (9. Sezon 
8. Bölüm'de Maggienin ilk 
“gerçek” sözcüğü olan “Baba” 
Taylor'ın sesiydi.) 
e Danny DeVito (8. Sezon 23. 
Bölüm'de uzunca bir Maggie'ce konuşmayı DeVito seslendirdi.) 


SCRUBS 


MICHAEL J. FOX UZUN BİR ARADAN SONRA KARŞINIZDA! GELECEĞE DÖNÜŞ SERİSİNİN YILDIZI, BU KEZ GARİP BİR DOKTOR OLARAK ÇIKIYOR KARŞIMIZA 


CNBC-e Dergi okurları, kısa bir süre önce yayın- Komik ve garip biri olan Dr. Kevin Casey hem telanan “Serwbs'ın ABD'de yayınlanan bölümlerinde (o davi yöntemlerinde hem de cerrahi konusunda tam Michael J. Fox'un konuk oyuncu oyarak ekibe ka- (o uzman. Scrwbs ekibi doktorlarının “eksikliğini” yüktılacağı açıklandı” haberini anımsayacaktır. sek sesle söylemesi ortalığı karıştıracak... 

Öyle de oldu. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Michael J. Fox doktor önlüğünü giydi ve Scrwbs'la birlikte tekrar izleyicilerinin karşısına çıktı. 

Şimdi, haberini verdiğimiz bölümü izlemeye geldi sıra... 

3 Şubat'ta yayınlanacak My Catalyst 
ve 10 Şubat'taki My Porcelain God adlı bölümlerde Dr. Kevin Casey rolüyle izleyeceğimiz Michael J. Fox'un diziye kaulmasındaki en büyük pay, Serwbs'ın yapımcısı Bill Lawrence'a ait. “Parkinson hastalığı ile daha rahat mücadele edebilmek” için Spin City adlı diziden ayrılırken Bill Lawrence, Michael J. Fox'un karşısına geçmiş ve şöyle demiş: “Eğer TV'ye döneceksen ve döndüğün yapım Scrubs olmazsa kendimi öldürürüm.” 


“BENİ KABUL EDER MİSİNİZ?” 

Bu konuşmaların üzerinden bir süre geçtikten sonra Michael J. Fox kendisini bir dizide oynayacak kadar iyi hissedip Lawrence'a gelmiş ve Scrwbs ekibinin 


kendisiyle çalışmak isteyip istemeyeceğini sormuş. “Öyle kibar biri ki” diyor Lawrence, “Buna çoktan hazır olduğumuzu ve kendisinin tabii ki kabul edileceğini tahmin edemiyordu.” 

Sonuçta, 2000 yılında Spin City'den ayrılmasının ardından ilk kez ekrana çıktı Geleceğe Dönüş serisinin unutulmaz aktörü Michael |. Fox... 

Fox, dizide bir “süper doktoru? canlandıracak. 
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İZ“BİRAKMADAN KAYBOLANLAR WEEHOUTA TRACE'İN GÜNDEME GETİRDİĞİ SORUN. METROPOLLER Mh RCE KAYIP VAKASI YAŞANIYOR 


R) 


ABD'de yaşanan kayıp vakaları; e / Go crsem cukların kaybolması Withowt A Trace'in say& LE sinde bir kez daha gündeme gelen ciddi bir sof run. Dizinin yapımcıları da bu sorumluluğu kabullenmiş ve Manhattan'daki ofislerine “gerçek kayıp vakalarını? duyuran bir pano asmış durumda. Yayıncı kurum CSP'ın internet sitesinde de dizinin kadrosu, içeriği gibi bilgilerin yanı sıra “Find A Missing Person / Kayıp Birini Bulum başlıklı bölümde gerçek kayıp ilanlarına yer veriliyor. 

Her hafta Wibowti A Trace'de izlediğmiz ka- 


yıp vakaları özellikle büyük metropollerde her CBS'in Without A Trace sayfasında ABD'nin her yerinden birimizin başına gelmesi olası bir durum. gönderilmiş *gerçek” kayıp ilanları var. 


KEVİN JAMES VE JERRY STILER KARŞISINDA LEAH REMINI'NİN TEK ÜSTÜNLÜĞÜ GÜZELLİĞİ DEĞİL; BİR DE SİTESİ VAR 


Yen Meminr, 


el 20:00 THE KING OF OUEENS (20:30 EVERYBODY LOVES RAYMOND 


EVERYBODY LOVES 
RAYMOND 


“DİZİNİN SONUNDA BİR KURŞUN YEMELİYİM” DİYOR BRAD GARRETT. ONA GÖRE RAY'E RAĞMEN ÖNE 


ÇIKMANIN TEK YOLU BU 
FAVORİ BÖLÜMÜNÜZ 


Benim için öne çıkan iki bölüm var. 
İlki, bana Emmy Ödülü kazandıran, 
FBI ile röportaja gittiğim Lucky Suit. 
Canlandırdığım karakterle ilgili en sevdiğim özellik, yazarların Robert için yeterince düş kırıklığı yazdığını düşündüğün anda, onların yeni bir düş kırıklığı yaratma başarıları. 

Diğer favorim ise siyah biri ile yemeğe çıktığım Roberi's Date adlı bölüm. Robert böyle durumlarda ortama uymaya çalışıyor ve daha kentli davranmaya uğraşıyor. 


Kevin James, 1/e King Of Orweens'in başrol oyuncusu 


FAVORİ SAHNENİZ 

The Letter'da Debra'nın Marie'ye mektup yazarak meydan okuduğu sahne. Son sezonun Şükran Günü bölümünde hep birlikte Amy'nin ailesine yemeğe gittiğimizde camdan içeri bir kuş girmişti. Komik bir sahneydi. 

DİZİ SİZCE NASIL BİTMELİ? 

Ben bir kurşun yemeliyim. Bence birileri öbür tarafa gitmeli. Benim karakterimin göç etmesini çok isterim. 
Annesinin oğlu Ray'e karşı Robert da bir kez olsun şeytanın bacağını kırıp önce çıkabilir böylece. 


olmasının yanı sıra dizinin yapımcı ve bazım bölümlerin yönetmeni ve senaristi. Dizideki en önemli karakteri canlandırmıyor olsa bile Jerry Stiller da tecrübesiyle dizinin sembol ismi. Peki ya Leah Remini? 


MX ORKIE WE SAL 


Güzelliği dışında onun öne çıktığı bir alan yok mu? 

Remini'nin rol arkadaşlarına fark attığı ve onlara kıyasla öne çıktığı alan, internet ile olan bağlantı- N e / sı; yani www.leabremini.net adresli kişisel web sayfası. Dizi ve oyuncula- Nİ rının internet üzerinde yeterince yansıtıldıklarını söylemek güç; tabii Remini hariç. Güzel oyuncunun sitesinde en dikkat çekici bölüm “Kişisel Fotoğraflar? başlığı altında yayınladığı geçmiş dönem fo- 


toğrafları. Çocukluk yılları, kariyerinin ilk dönemi, günlük hayattan görüntüler ve son olarak evlilik fotoğrafları olarak kategorize ettiği albümleri görülmeye değer... Kendi kaleminden yaşam hikayesi, hakkındaki haberler, sesi, hakkında sık sorulanlar ve video dosyaları da sitenin içeriği arasında. 


N, BİN 20:00 THE KING OF ÇUEENS 
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20:30 EVERYBODY LOVES RAYMOND |21:00 THE O.C. 


MÜZİK 


DİZİ MÜZİKLERİYLE DİKKAT ÇEKEN THE O.C. BİR TÜR MÜZİK OKULU GİBİ... HAYRAN KİTLESİNDEN KAÇ KİŞİ DİZİYİ İZLEMEDEN ÖNCE MODEST MOUSE YA DA GRAND SKEEM'DEN HABERDARDI ACABA? 


Ses getiren televizyon dizilerinin tema şarkıları onların “hit statüsünü” belirleyen bir tür kriter gibi. 
Friends ABD'de bir fenomene dönüşürken Rembrandts'ın 7 Be There for Yon adlı şarkısı da 1995'in hit şarkısı olmuştu. Dawson's Creek'in Paula Cole imzalı / Don't Want To Wait ve Ally McBeahın Vonda Shepard tarafından seslendirilen Searching My Soul adlı şarkıları da diziyle birlikte herkesin diline dolanan şarkılar arasında. Bununla birlikte, dizilerin soundtrack*lerinde yer alan diğer şarkıların ortak özelliği genellikle o dizide seslendirilmelerinden öteye geçmedi, geçemedi. 

The O.C.'de ise müziğin yeri çok daha farklı. Her bölümde yeni gelişmeleri heyecanla bekleyenlerin yanı sıra bir de çalınacak müzikleri bekleyen müzikseverler yarattı dizi. Üstelik bir tür müzik okulu olduğunu, bir kuşağın müzik beğenisini biçimlendirdigini söylemek de mümkün. Çoğunluğunu çocuk ve gençlerin oluşturduğu hayran kitlesinden kaç kişi diziyi izlemeden önce Modest Mouse ya da Grand Skeem'den haberdardı ki? 


YAPIMCILARIN YÜKLENDİĞİ MİSYON 

Dizilerle bütünleşen tema şarkıları aslında müzikal yeterlilikleri tartışılsa bile hayranlar tarafından çok beğenilip, uzun yıllar boyunca unutulmayabiliyor. Yazının girişindeki örneklere The Simpsons ve Seinfeld tema şarkılarını eklersek bu örnek daha iyi açıklanmış olacak. 


Phantom 
Planet 


58 


Her iki dizinin tema şarkıları da televizyon tarihinin en ünlü kahramanlarını ve onların vadettikleri kahkahayı anımsattığı için bu kadar beğenilmiyor mu? The O.C.'nin tema şarkısı ise Phantom Planet imzalı California, diziyle bağı koparılsa bile kendi başına varlığını ve iddiasını sürdürebilecek nitelikte bir parça. 

“Ben de dizideki herkes gibi müziği çok seven biriyim” diyen yapımcı Josh Schwartz, her hafta kendilerinin de sevdiği, izleyicilerin de beğeneceğini umdukları şarkılar seçtiklerini söylüyor. Yapım şirketi ile AOL'un (American Online) yaptığı işbirliği ile yeni klipler ilk kez yayınlanıyor ve dizideki şarkılarıy- la sanatçılar ön plana çıkartılıyor. 


MISCHA BARTON VE MÜZİK 

The O.C.nin genç yıldızlarından Mischa Barton da müzik tutkunları arasında. Dizide kırılgan, “süslü bir karakteri canlandırıyor olsa da, gerçek hayatta müzik zevki pek de bu profile uymuyor. Mischa, eski rock şarkıları dinliyor, 60'ların Rolling Stones ve Beatles klasikleri favorileri. Günümüz popüler gruplarından ise Radiohead, Good Charlotte ve Sum 41 en sevdikleri. Bir de zaman zaman seçtiği Sex Pistols ve The Clash gibi 70lerin punk efsaneleri var listesinde. Modest Mouse, Taking Back Sunday ve Sugarcult de favorileri arasında. Bir röportajında yaptığı açıklamaya göre Mischa'nın hayatının sounırack'i şu şarkılardan oluşuyor. 


1- Dancing with Myself — Billy Idol 

2- The Moon & Antartica (Albümden herhangi bir parça) — Modest Mouse 

3- Smells Like Teen Spirit — Nirvana 

4- Thinking About You — Radiohead 

5- Sweet Child O” Mine — Guns N? Roses 

6- Under My Thumb — The Rolling Stones 

7- Across the Universe — The Beatles 

8- Tainted Love '91 — Softcell 

10- Seven Nation Army — The White Stripes 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her cumartesi / pazar 19:30 


SEİNFELD 


TELEVİZYON TARİHİNDE KÜLT YAPIMLAR ARASINA ADINI YAZDIRMASI BOŞUNA DEĞİL... İŞTE DÖRTLÜ ÇETENİN, KONU SEKS OLDUĞUNDA KULLANDIKLARI TERMİNOLOJİ 


“Bu iç çamaşırları anneannenden mi kalma?” 

46. bölümde Jerry, Eliane'in sekreterine kuruyor bu cümleyi. Aklı sıra iç çamaşırlarından dem vurup konuyu sekse getirecek ve... 

Başarılı olma ihtimali pek de yüksek görünmüyor değil mi?.. Jerry Seinfeld ve arkadaşlarının konu sekse gelince çok da “başarılı? olduklarını söylemek güç; ama diğer yandan konu üzerine teorik bilgileri oldukça fazla. Hatta seks üzerine kendi terminolojileri bile var. 

İşte Seinfeld Seks Rehberi: 

Geri vitesteyim: Jerry, ailesi Florida'dan gelip yanına yerleştiğinden beri hiç seks yapmamıştı ve durumunu bu ifade ile açıkladı. 

Kabak popolu: George bir porno yıldızı olsaydı, kendisi için düşündüğü takma isim. 


İç saha avantajı: Kişinin seksi, kendi evi ve yata- 


ğında yapması anlamında kullanılıyor. Jerry, Elaine'in onunla aynı apartmana taşınmasıyla zırt pırt evine geleceği ve kadınlara karşı bu önemli avantajını yitireceği için endişelendiğinde “iç saha avantajını kaybetmekten korktuğunu? söylemişti. 

Gurme seksi: George'un iki tutkusu bir arada, ti- ka basa yemek ve sabaha kadar seks. 

Firari seksi: George'un, tutuklanan eski kız arkadaşı ile yaptığı seks. 

Bitirici hamle: Jerry'nin kendi geliştirdiği bir cinsel fantazi. Buddy bunu başarıyla uyguladığında Elaine çok mutlu olduğunu dile getirmişti. 

Benim çocuklar karayı gördü: George, kız arkadaşı hamile kalınca sevinçten ağlayarak durumu böyle özetlemişti. 

Çıplak kanal: Jerry ve Elaine'in bazen izledikleri paralı seks kanalı. George, “eve hapsolurum” diyerek bu kanala üye olmuyor. 

Rutin: Bir ilişki cinselliğin yaşandığı düzeye geldikten sonra, yapılması gereken romantik jestlerin toplamı. 
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ANGEL 


BİR EFSANE SONA ERİYOR! İLK BÖLÜMÜNDEN 


İTİBAREN İZLEDİĞİMİZ ANGEL BİTİYOR 


Setteki'son gününüz nasıldı? 

Kuşkusuz duygusal bir gündü. Ekiple birlikte uzun süre geçirdik, onlara çok yakındım. Son gün babam da setteydi, ailem oradaydı. Her şey sabaha karşı beşte bitti. Duygusal bir'andı, ama iyi hissettik. 

Diziyle ilgili bir hatıra aldınız mı kendinize? 

Birkaç tane gömlek aldım. Sadece ufak tefek şeyler, büyük bir şey almadım. Çok istediğim bir şey olmadı. 

Yakın gelecekte televizyon filmi çekileceğine dair dedikodularda gerçeklik payı var mı? 

Bildiğim kadarıyla yok. Çok büyük ve ses getirecek önemde bir yapım olmadığı sürece bu karakter üzerine kurulacak hiçbir devam filmi ya da dizisinde oynamayı düşünmüyorum. 

Son sezonda yönettiğiniz Soul Purpose adlı bölüm- den söz eder misiniz? 

Bunu yapmayı gerçekten çok istiyordum. Geçen se zon yapımcılara bu konudan söz etmiştim. “Tabii, niçin olmasın” demişlerdi... Sette olmale Kertdi setimde, kendi dizimde; hem de dört sezon boyünca! Geçen za- 


manda yönetmenler görüyorsunuz. | gelip 


yor ve gidiyor. Neyin yapılması gerektigini ve neyin yapılmaması gerektiğini öğreniyorsunuz. Diziyi bilen herkes öğrenebilir bunu, ben de tabii; çünkü ben her gün oradayım. Yönetmenlik fırsatını yakalayabilecek pozisyonda olmam benim için büyük bir şanstı. Bunü yapabildiğim için çok mutluyum. 

Angel'ın hangi otomobilini en çok beğendiniz? 

İlk kullandığı harikaydı. Sanırım en iyisi oydu. Di- er arabaları sadece çok hızlıydı, etkileyiciydi ve bazıları da klasikti. 

Dizinin iptal edilmemesi için kampanyalar düzenleyen hayranlarınız için bir mesajınız var mi? 

Yaptıkları iş bence inanılmaz güzellikteydi. Dünyadaki en iyi “fanlar onlar. Kalbimin en derininden teşekkür ediyorum onlara. 

Angel üzerine son sözleriniz neler? 

Ben onunla çok eğlendim, mutlu oldum..Hep-birlikte gok eğlendik ve çıkarttığımız işle gurur duymamiz gerektiğini düşünüyorum. 


BÜYÜK FİNAL 


6 ŞUBAT 
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CHRIS CARTER, ÖZEL YAPIMLARA İMZASINI ATAN ÖZEL BİR İSİM... 
THE XFILES'IN İKİSİ GÖRÜNEN, BİRİ GİZLİ ÜÇ KAHRAMANI DA 


BENZERİ OLMAYAN KARAKTERLER 


Kafanızda hep biri kadın, biri erkek iki ana karakterden oluşan bir kadro mu vardı? 

Chris Carter: Mulder-Scully fikri baştan itibaren vardı. “Cinsiyet kodlamalarına” eleştiri olarak karakterleri bu genel yargılara ters yapılandırmak istiyordum. Bu yüzden Mulder, yani erkek, “inanan”, sezgileriyle hareket eden karakter oldu. Scully ise genellikle erkeklere yakıştırılan “kuşkucu” ve mantığıylâ hareket eden karakter... Bir başka önemli nokta 


da Scully'nin Mulder ile hem yetki hem de zeka olarak eşit konumda olmasıydı. Çünkü gerçek hayatta EBI bir “erkekler kulübüdür ve ben Sculiy? nin geri planda kalmasını istemi : 


Deep Throat karakteri nereden geliyor? 

Chris Carter: Watergate skandalı benim etik dünyamda bir tür Big Bang niteliğindedir. 15-16 yaşlarındaydım. Bu yüzden otoriteyi sorgulamak ve hiçbir şeye inanmamak benim varlığımın bir parçası haline geldi. Deep Throat (Derin Gırtlak) da verdiği bilgilerle skandalın ortaya çıkmasını sağlayan karakterden geliyor. Bizim Derin Gırtlak da Mulder ile Sculiy'yi dikkatlice yönlendiriyor. Yanlış bir ize yöneldiklerinde ortaya çıkıyor. Asla çok fazla bilgi vermiyor - Yüzde 100 onların tarafında da değil zaten. 
ÖZEL BÖLÜM, 13 Şubat, 20:00 

ecrets of the X-Files 


i sezonun büyüteç altına alındığı özel bölümde Komplo teorileri değerlendirilecek ve kullanılan bazı ma ekti İ — 


her pazar 24:00 


SOUTH PARK 


YENİ SEZONUNU İZLEMEYE BAŞLAYACAĞIMIZ SOUTH PARK, İKİ GENÇ ADAMIN ÜRÜNÜ: MATT STONE VE TREY PARKER! İŞTE ONLARLA YAPILMIŞ BİR SÖYLEŞİ... YARATICISINA BAK; ÇİZGİ DİZİSİNİ ANLA 


Çizmeyi nerede öğrendiniz? 

Trey: Öğrenmedik ki. Diziyi izlemiyor musunuz? 

Matt: Hiçbir şey çizemem ben. 

Konuşan bir dışkı (Mr. Hankey) yaratırken nasıl bir ruh nalindeydiniz? 

Trey: Aslında Mr. Hanky'yi babam davet etti. Küçükken beni hep kandırırdı. Eğer sifonu çekmezsem aşağıdaki küçük adamın canlanacağını, dışarı zıplayıp beni öldüreceğini söylerdi. 

“İleri gittik galiba” dediğiniz oldu mu hiç? 

Trey: Sadece bir kez başımıza geldi, o da İslam dünyasıyla ilgili bir şeyler yapacağımız sıradaydı. 
Comedy Central yetkilileri “Yapamazsınız” gibi bir şeyler söyledi. 

Matt: Evet, İslam dünyasını rahatsız etmek yok. 

Kızlarla tanıştığınız favori mekanınız neresi? 

Trey: Striptiz kulüpleri. Orada saçmalıklar yaşanmıyor; çünkü durum şundan ibaret: “Sen çok ateşlisin, benim de param var". Bu kadar basit. 

Striptizciler için bir gecede en fazla harcadığınız para ne kadar oldu? 

Trey: 5 bin dolar diyebiliriz. Çünkü akşam saat 20:00'den, sabahın Sine kadar kulüpteydik ve önü- 


me gelen herkese para saçıyordum. 

Gerçek bir ilişkide en çok harcadığınız para ne kadar olmuştur? 

Trey: Belki 200 dolar. Ben striptizcileri tercih ediyorum. Onlar daha bağımsız ve “Bana onu al, bunu al, şunu da al” gibi tavırları olmuyor. 

Hiç bir restorandan atıldığınız oldu mu? 

Trey: Sundance'de bir grup Kanadalı bağımsız sinemacı ile oturuyorduk. Buzları kırabilmek için onlardan Kanada Milli Marşı'nı söylemelerini istedim. 
Biri “Yani ben senin küçük gösteri maymunun oluyorum, öyle mi” dedi. Ben de marşı söylerse, pantolonlarımı indirmeyi vadettim. Hepsi birlikte milli marşlarını söylemeye başladılar ve biz de sandalyelerin üzerine çıkıp pantolonlarımızı indirdik. 


Matt: Fakat ben iç çamaşırı giymemiştim ve restoran sahibi bizi dışarı attı. 
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24 hayatınızı tamamen kapsıyor mu? 

Profesyonel hayatımı mı? Kesinlikle! Çok şanslıyım. Bu dizide rol almayı seviyorum. Bu ekibi seviyorum. İşlenen konuyu seviyorum. 
Canlandırdığım karakteri seviyorum. Sonuç olarak çok mutluyum ve bu işi yapmaktan zevk alıyorum. Sevmedikleri bir işte oynayan aktörlerin ne hissettiğini tahmin bile edemiyorum. Çünkü bü durumda ben intiharın eşiğine gelirdim. 

Geçmişte, şu an geldiğiniz durumda olacağınızı tahmin ediyor muydunuz? 

Hayır. Farklı bir noktada olmaya odaklanmışum. Diziyle birlikte son iki yılda çok sıkı bir ko- şu gerçekleştirdim. Bu herhangi bir zamanda gerçekleşebilir insanın hayatında. Ben çok şanslıydım. Pazar akşamları odamda oturuyorum ve büyük bir şans olarak tiyatro kökenli aktörlerle birlikte oynadığımı görüyorum. Diğerleri de birlikte çalışabilmek için sağ kolumu verebileceğim insanlar... Bir odada oturuyorsunuz ve çok şanslı olduğunuzu hissediyorsunuz. 


BÜYÜK FİNAL 


20 ŞUBAT 


24 SAAT DOLUYOR VE 
JACK BAUER BİR GÜNÜN 
DAHA SONUNA GELİYOR. 
SON DAKİKAYA KADAR 
HER AN YENİ 
SÜRPRİZLER OLABİLİR 


Diziyi bu kadar başarılı kılan nedir? Sadece Amerika'da da deği, tüm dünyada... 

Sanırım formatı. Yani gerçek zamanlı oluşu. 
Heyecan verici bir türün örneği, ki her durumda harika, bir de ona eklemeler yapıyor. Bu zaman formatı, saatin tiktaklarını izlemek gerginliği de artırıyor: “Aman Tanrım, işte şimdi bir şeyler olacak ve bu iki dakika içinde gerçekleşecek!” 
Biz gerçekten türü değiştirdik, ona bir şeyler kattık ve bence yazarlar da olağanüstü bir iş çıkartıyor. Gerçekten çok iyi bir oyuncu kadromuz var. 
Kendini geliştirmiş, sıkı oyuncular... 

Dizinin etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Bizi canlı tutuyor. İlk yıl dizinin nüvesini oluşturan bir hayran kitlesi burada bizimle birlikteydi; ama bizi asıl ileri götüren, dizinin uluslararası marketlerde yakaladığı inanılmaz başarı oldu. 

Dizideki karakterinizin ölmesi gerektiğini söylemiştiniz. Bu nasıl olacak? Dizi siz olmadan devam edebilir mi? 

Bence bu dizide her an her karakterin ölebileceğine inanmak ve bunu bilmek çok önemli. Sanıyorum biz bunu birinci sezonda kanıtlamıştık. 
Ben de asla bir istisna değilim. Aksi halde Jack'in her durumdan kurtulacağını bilirdiniz; ama bizim istediğimiz bu değil. 

Fakat bu serinin sonu anlamına gelmez mi? 

Öyle düşünmüyorum. Bence dizi daha 20 yıl sürebilir ve çok sayıda kadro değişikliği yaşanabilir; çünkü bu dizinin yıldızı “farklı zaman formatr. Biz hepimiz buna hizmet ediyoruz. 
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> RUGRATS 

her pazartesi 18:00 / pazar 09:00 Çocukluklarını izlediğimiz Tommy, Chuckie, Phil ve Lil'in büyümüş hallerini merak ediyorsanız, All Grown Up'ı da kaçırmayın. 


> CAT DOG 


66 


her pazartesi 18:30 / pazar 09:30 

Tek bedende iki hayvan... Üstelik biri kedi, diğeri köpek! Yan yana gelmesi zor gibi görünse de onlar her saniye birlikteler. 


WILD THORNBERRYS 


her salı 18:00 / cumartesi 09:30 Thornberıyler garip bir aile. Dünyayı dolaşıyorlar. Eliza ise hayvanlarla konuşabiliyor. 


SPONGEBOB 

her salı 18:30 / cumartesi-pazar 11:00 Bikini Bottom adlı deniz altındaki evinde yaşayan SpongeBob, bu dünyanın en neşeli yaratığı... 


ÇİZGİ DİZİ DÜNYASININ 
BENZERSİZ KAHRAMANLARI 
NICKELODEON'DA. HAFTA İÇİ 18:00-18:30'DA, HAFTA SONU 
09:00-12:00 ARASINDA 


her çarşamba 18:00 / cumartesi 09:00 Ginger bir yanda okuldaki süslü kızlarla birlikte olmak istiyor, diğer yandan 


mahalledeki arkadaşlarıyla... 


HEY ARNOLD 


her çarşamba 18:30 / pazar 10:00 Sokakları çok iyi tanıyan Arnold tam bir hayalperest. en yakın arkadaşı Gerald ile birlikte dolaşıyor. 


THE ANGRY BEAVERS 


her perşembe 18:00 / cumartesi 10:30 

İki kardeş kunduz... Kardeş kardeş geçindiklerini sanmayın sakın. Günün her dakikası faaliyette ve birer bomba gibiler. 


ROCKO'S MODERN LIFE 


her perşembe 18:30 / cumartesi-pazar 11:30 Rocko, Avustralya'dan Amerika'ya gelmiş küçük bir göçmen kanguru. En yakın arkadaşları Heffer ve köpeği Spunky. 


> ALL GROWN UP her cuma 18:00 / cumartesi 10:00 
Rugrats ekibi tam 10 yaş birden büyüdü. 
Aralarında artık bebek yok. Nasıl birer genç olduklarını görmek için TV karşısına geçince şaşırmayın, Angelica hala orada! 


> JIMMY NEUTRON her cuma 18:30 / pazar 10:30 
O bir dahi! Sürekli yeni icatları var. 
Renkli buluşları yüzünden zaman zaman başı derde girmiyor da değil. 


İanacak. a. Dergi baski made olacağı. için duyuramadı. : gımız aday Tistesini wwüurcnbce. com'dan öğrenebilirsiniz. ie e 


TÖRENİ CHRİS ROCK SUNACAK 

Akademi Başkani Frank Pierson tarafından yapılan açıklamada geleneksel ödül töreninin yapımcılığı 12. kez Gilbert Cates'e verildi. Cates, yapımcı kimliğiyle 85 kez aday gösterildiği Emmy Ödülleri'nden 

21 kez ödülle ayrılmayı başarmış, konusunda uzman bir isim. 
Gilbert Cates ise göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada 77. Akademi Ödülü gecesini komedyen 
Chris Rock'un sunacağını açıkladı. 
Beverly Hills Polisi IPdeki rolüyle tanınan Rock, ilk kez sunacağı ödül gecesinde en azından ödül alacak yıldızlar kadar ilgi göreceğe benziyor. 


OSCAR ÖDÜL 
GECESİNİN TEKRARI 


CNBC-e'DE 
Fehruary 27, 2005-$ 
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TAKVİMDEN SİLİNEN GÜNLER VE... 


KAYIR ŞARKILAR 


SADEÇE SOUNDTRAEK'LER İÇİN YAZILMIŞ ŞARKILARI BAŞKA HİÇBİR YERDE BULAMAZSINIZ... ÇOĞU KAYBOLUP GİDER MÜZİK TARİHİNDE. AKIBETİ BELİRSİZ ŞÜBAT'IN SON GÜNLERİ GİBİ... 


a 
> 


p e 
Şubatayının “hesaba katılmayan son iki günü... 


“Belki farkında olmadan © Son ikişgünü yaşıyoruz: 


Belkide bunlar bütün bir yıl olmasını istediğimiz tüm iyi”ve kötü dileklerin gerçekleşüği günlerdir. 
Sonunda dünya tanınmaz hale geldiği için farklı bir boyutta, paralel bir evrende bu dileklerimizi yaşayıp geri dönüyor olabiliriz. 


Dilediğimiz her şeyin geriekleştiği bu kayıplara karışan Senafyonun yılın diğer gümlerinde'de tekrar: lanmamast için hafızalatımızdan siliniyor olabilir bu iki gün. O yüzden yaşamadığımızı farz ediyoruz. 

Sadece soundtrack'ler için hazırlanan şarkılar gibi. Sanatçı veya grupların hiçbir albümünde bulun” muyorlar; ama 'var'lar. Görmezden gelemezsiniz! 


RA DYO 


2 KSEN94.2 


www.radioeksen.com 
Yönetmenliğini Richard Kelly'nin yaptığı Don- e nie Darko filminde yer alan orijinali Tears For Fears'a ait olan Mad World'ün Michael Andrews yo- 01 - MANIC STREET PREACHERS...... EMPTY SOULS rumu piyasaya daha sonradan çıkan birçok topla- 02 THEDEARS LOST IN THE PLOT ma albümde de bulabilirsiniz. Fakat bir Andrews 03 SLAURA'VEİRSE: 2 SHADOW BLUES albümünde değil... Zaten Andrews'un kendine ait 04 -KASABIAN.......... ...... PROCESSED BEATS 


MICHAEL ANDREWS - MAD WORLD 
Donnie Darko 


bir albümü de yok, sadece film müzikleri yapıyor. 05 THEDENDSOS RIOT RADIO 


06 - WILLLAM SHATNER .......... THAT'S ME TAYING 

Mi in bee Me 07 -DAMLENRİCE......... THE BLOWER'S DAUGHTER 

e ei E 08-MORRISSEY............ | HAVE FORGIVEN JESUS 

ee e SN 09 ARCADE FİRE. NEİGHBORHOOD -3 (POWEROUT) Trent Reznor'u Los Angelas'a davet eder. Henüz z 

BOK...” TRIUMPH OF A HEART 


çekimlerine başlanmayan Lost Highway hakkında bilgi aldıktan sonra geri dönen Reznor filmi görmeden şarkıları hazırlar. The Perfect Drug da bu şarkılardan biridir. 26yıl önce - Sex Pistol basçısı Sid Vicious keyif verici madde kullanmı yüzünden öldü. (02 Şubat) 
60 yıl önce - Bob Marley doğdu. (06 Şubat) 
VOOLENT FEMMES - COLOR ME ONCE 15 yıl önce - Billy Idol'ın geçirdiği motorsiklet The Crow > kazası sonucu vücudundaki bir çok kemik kırıldı. 
Color Me Once, Violent Femmes'in 1994 tarih- Yönetmenliğini Oliver Stone'un yaptığı "The Doors filminde önemli bir rolü olan Idol, bu kaza sonucu filmde oynayamadı. (06 Şubat) 

38 yıl önce - Kurt Cobain doğdu (20 Şubat) 
36yıl önce - The Jimi Hendrix Experience Crow'un soundtrack'inde bulunmakta. dağılmadan önceki son konserini Londra'da Royal Albert Hall'da verdi (24 Şubat) 


li 49'liği Machine'de yer alıyordu; fakat canlı versiyonuydu. Bu anlamda Color Me Once'ın orijinali sadece Alex Proyas'ın yönetmenliğini yaptığı The 


PEARL JAM - STATE OF LOVE AND TRUST Singles 

— Kabaca 1990'lı yıllarda Seattle'ın alternatif müzik platformunu konu alan Sigles adlı filmin yö- 


AYIN SOZU 


"Yamta çok 


yaklaştım.” 
Jusün Sullivan 
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Solaris, 26 Şubat, Saat 22:00 


SOLARIS 
Yönetmen: Andrei Tarkovsky 
Oyuncular: Natalya Bondarchuk, Jüri Jarvet, Donatas Banionis, Anatoli Salonitsin. 


Yapım Yılı: 1972 Süresi: 160 Dakika 


(Kris Kelvin garip şeylerin olduğu Solaris Gezegeni'ne inerken istasyon ile bağlantı kuramadığı gibi, inişi gerçekleştirdiğinde de onu karşılayan olmamıştır. Harap haldeki istasyonun koridorlarında yürüyüp, orada olması gereken görevlileri bulmaya çalışır. Dijital bir ses duyulmaktadır. Dr. Snawi yazan kapının önünde durur ve kapıyı vurur.) 

KRIS KELVİN: Doktor Snaut? 

(İçeriden ses gelmez. Kelvin, kapıyı açar ve içeri girmeye hazırlanırken koridordan gelen sese doğru döner. Koridorun sonunda birisini görür. 
diği kişi kaçarken, Kelvin'e doğru bir top yuvarla- 


Net göreme- 


nır. Kelvin topu alırken, az önce kapısını açtığı odadan ses gelir. Kelvim'i gören Dr. Snaut tedirgin olmuştur. Kelvin de temkinli bir sekilde ona yaklaşır.) 
KRIS KELVİN: Ben Kelvin. Psikolog. Görünüşe göre beni beklemiyordunuz. 

(Dr. Snawi geri geri giderek kolünğa oturur. Şaşkındır. Koltuğun üzerindeki “bezden hamağım' içinde ne olduğu belirsiz bir şey vardır.) 

KRIS KELVİN: Radyogramımı almadınız mı? 

DR. SNAUT: Evet, elbette. Aldık. 

(Dr. Snaut hâlâ tedirgindir. Kelvin ona doğru yaklaşır. Kolunu hamağa yaslamak üzereyken Dr. Snaut hızla yerinden kalkar ve buna engel olur. Çok korkmuş gibidir. Kelvin'i oradan uzaklaştırır.) 

KRIS KELVİN: Neden bu kadar tedirginsiniz? 

DR. SNAUT: Özür dilerim. Özür dilerim. 

KRIS KELVİN: Gibarian ve Sartorius nerede? 

DR. SNAUT: Sartorius laboratuvarında. Gibarian öldü. 

KRIS KELVİN: Öldü mü. 

DR. SNAUT: İntihar etti. 

(Dr. Snaut sigara yakar, Elindeki çağmağı yakıp söndürmektedir. Kelvin şaşırmıştır.) 
KRIS KELVİN: Gibarian'ı tanırdım. O asla... 


yaktığı gibi atar. 
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Dr. Snaut araya girer.) 

DR. SNAUT: Hemen her zaman büyük bir depresyon içindeydi. Gizemli sorunlar başladığından beri. 
(Hamaktan sesler gelir. Dr. Snaut heyecanlanır.) 
DR. SNAUT: Sanırım dinlenseniz iyi olur. Bir ban- 


yo yapın. İstediğiniz odayı alabilirsiniz. Bir saat sonra buraya gelin. 

GRIS KELVİN: Gibarian'la görüşmek için sabırsızlanıyorum. Yani Sartorius'la. 

DR. SNAUT: Sizi içeri alacağından emin değilim. 
Laboratuvarında. 

KRIS KELVİN: Bakın, olağandışı bir şey olduğunun farkındayım. Belki de ben... 

(Hamakta bir şey hareket eder. Kelvin konuşmayı keser; önce hamağa sonra da Dr. Snaut'a döner.) 
DR. SNAUT: Dr. Kelvin... Bakın, lütfen bir saat sonra gelin. Şimdi gidin ve dinlenin. Size yalvarıyorum. Gidip dinlenin. Şu an istasyonda sadece üç kişiyiz. Siz, ben ve Sartorius. Fotoğraflarından Sartorius'un neye benzediğini biliyorsunuz. Normal olmayan bir şey görürseniz, ben ya da Sartorius değildir. Aklınızı kaybetmemeye çalışın. 

(Dr. Snaut konuşurken, koluna girdiği Kelvim'i de yavaş yavaş odanın dışına çıkartmıştır.) 

KRIS KELVİN: Ne görebilirim? 

DR. SNAUT: Bu size bağlı. 

KRIS KELVİN: Halüsinasyonlar mı? 

DR. SNAUT: Hayır... Ama unutmayın. 

KRIS KELVİN: Neyi unutmayayım? 

DR. SNAUT: Dünyada olmadığımızı. Yani ona saldırmayın. Akşam ya da gece gelin. Hayır, en iyisi yarın sabah olsun. 

(Dijital bir ses yükselir. Dr. Snaut, Kelvim'in odaya bakmasına izin vermeden kapıyı kapatır. Koridorda kalan Kelvin'in Solaris'teki ilk dakikaları, gelecek günlerin habercisi gibidir aslında.) 
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